
'0, DE PAKJES!'

InDachau was de verbetering het markantst. In hoofdstuk I haalden wij
al gedeelten uit ds. Overduins herinneringen aan waaruit bleek dat, van
eind' 42 af, het beeld van het kamp 'na enkele maanden totaal veranderd'
was:

'Al die ellende van staande eten ... , van mishandelen, van de tot in het krank-
zinnig-moorddadige toe doorgevoerde zindelijkheid, was voorgoed uit. Niemand
heb ik meer zien slaan op ons Block, noch op ons Kommando.'

Overduin en de andere Nederlandse predikanten alsook de priesters ont-
vingen zoveel pakketten, 'dat wij maandenlang bijna niets aten van het
kampeten'l - het kamp was 'een sanatorium' geworden.ê Er vormde zich
daar nu ook een nieuwe 'aristocratie' naast die van de Kapo's: de aristo-
eratie van diegenen die veel pakketten ontvingen.

Ds. Overduin :

"s Morgens kwamen verschillende 'leveranciers' met hun opschrijfboekje bij
ons om te horen wat de heren Hollanders nodig hadden. Zij leverden graag aan
ons, omdat wij in de gelegenheid waren goed uit de pakketten te betalen. Onze
leveranciers hadden wij uit alle landen van Europa. Elk land had z'n specialité's.

We hielden er drie bakkers op na, die ieder uit hun land zorgden voor speciaal
brood. Zo aten we klein-brood uit Tsjechoslowakije, boerenbrood uit Polen en
nog een bepaald soort Frans brood. Onze groenteboer was een Duitse baron, die
weer relaties had onder gevangenen, die in de tuinen werkten, en die vandaar in
het kamp allerlei groenten en fruit binnensmokkelden. Zo noteerde onze groente-

1 'We leefden in gemeenschap van goederen', schrijft Overduin (gemeenschap
binnen zijnBloek I). 'Toch zal ik u opnoemen wat we de eerste zesweken' (van medio
februari tot eind maart '43) 'per dag per persoon ongeveer aten: 4 liter soep,
dertig aardappelen, gebakken of liever verdronken in spek en boter, groenten uit
blik, I blikje leverpastei, I blikje sardines, I blik zalm, een half pond kaas, I blikje
worstjes, een halve ofhele pot jam, twee ons boter, minstens 800 gram brood, een
half pond cake, koek en biscuit, fruit, en drie maal per dag een serie van vijf tot
tien verschillende versterkende preparaten ... Eigenlijk aten wij de hele dag door.
En het eigenaardige was, dat pas na zesweken het hongergevoel weg ging.' (J. Over-
duin: Hel en hemel van Dachau, p. 206--07).
Wij interpreteren deze passage aldus dat Overduin en de overige predikanten en

priesters via hun pakketten zeer grote hoeveelheden extra levensmiddelen kregen,
maar zijn opsomming van hetgeen zes weken lang 'per dag per persoon' gegeten
werd, kan bezwaarlijk juist zijn geweest. Het Centraal Instituut voor Voedings-
onderzoek TNO te Zeist heeft becijferd dat die opsomming zou neerkomen op
ca. 10 500 calorieën per dag, hetgeen, aldus het instituut, met ziekteverschijnselen
gepaard had moeten gaan. 2 A.v., p. 188-89.
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