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boer onze bestellingen: bloemkool, spercieboontjes, komkommers, sla, tomaten,
wortelen. 's Middags kwam de baron-groenteboer met zijn mand en leverde de
bestelde artikelen af tegen Friese en Hollandse zuivelproducten. Daar ook de
hoofdverpleger van de barak uit onze hand at, kregen we van hem het voorrecht
zijn 'georganiseerd' electrisch kooktoestel te gebruiken om onze maaltijden te
koken.'l

In de zomer van' 43 plachten ds. Overduin en zijn lotgenoten's morgens
om half zeven in een pauze van hun werk een 'tweede ontbijt' te nuttigen -

'De SS-begeleiders aten ook.Wat eenverschil. Zij een droog stukje soldatenbrood.
Wij fijn eigengebakken brood uit de pakketten met dik boter en allerlei heerlijke
belegging. We aten meestal een stuk cake en koek, een tomaat en ander fruit toe."

Men zou kunnen zeggen dat de inhoud der pakketten 'geld' was; er was
in Dachau van alles mee te koop:

'We 'organiseerden' ons of een nieuw boevenpak met een mooie pet, of een
keurig herencostuum met mooie sokken en herenschoenen, en een wit polo-
hemd. Het toppunt was wel dat wij in april ons een oppasser gingen aanmeten
... een huisknecht ... om de tafel te dekken, vuur aan te leggen, eetgerei schoon
te maken, schoenen te poetsen, de was te doen, enz." -

die 'huisknecht' was een van de talloze Russen die nimmer pakketten ont-
vingen.
Wel te verstaan: ds. Overduin en de overige Nederlandse geestelijken be-

vonden zich in een bij uitstek bevoorrechte positie. Ten eerste kregen predi-
kanten en priesters niet alleen door familieleden maar ook door gemeente-
naren en overige geloofsgenoten pakketten toegezonden (en dan veelal uit
plattelandsstreken waar men veel gemakkelijker aan extra voedsel kwam dan
in de steden"), maar bovendien werd, schijnt het, in de 'tweede fase' door de
ss in Dachau (alsook in Sachsenhausen en Buchenwald) veel minder ge-
stolen dan elders. Een en ander stelde ds. Overduin en zijn lotgenoten in

1 A.v., p. 232. 2 A.v., p. 233-34. 3 A.v., p. 225. 4 Verschillende fabrikanten
zonden aan de Nederlandse geestelijkenin Dachau ook nog versterkende middelen
toe; alsgroep ontvingen zij voorts een keer 'een kist met honderd flessenbessensap,
en enkele malen voor ieder een zending jam, appelmoes en vruchten op eigen sap.
Uit hetWestland kregenwij kistiesdruiven en bijzonder fijneappelen.'(A.v., p. 206).
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