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staat, op 31 augustus '43 niet zonder uitbundigheid Koninginnedag te
vieren.'
In welke mate andere Nederlandse gevangenen in Dachau dan wel in

andere concentratiekampen van begin' 43 af pakketten ontvingen, weten wij
niet. Harthoorn, die in juli '42 in Gross-Rosen zijn eerste pakket ontvangen
had, kreeg in Dachau in de lente van '43 het tweede, derde en vierde (zijn
vrouw had hem toen, bleek hem later, 'al meer dan vijftig pakketten ge-
stuurd' en was 'voor gek (verklaard) omdat ze kostbare levensmiddelen naar
Duitsland zendt zonder garantie dat haar man ze krijgt'ê) - in de zomer van
,43 werd hem in Dachau 'wekelijks' een pakket uitgereiktê en eind' 43 kreeg

1Wij citeren ds. Overduins beschrijving: 'Allereerst bestelden wij bij gevangenen
die op de plantages werkten, bossen goudsbloemen. Voor wat spek, boter en kaas,
werden heel wat oranjebloemen het kamp binnengesmokkeld. Wij versierden de
karner, zetten op alle tafels bekers met goudsbloemen en liepen zelf met een oranje-
bloem op ons boevenpak. Wespraken vervolgens af, dat geen Hollandse geestelijke
(we waren nog ongeveer een twintig in getal) op 31 augustus zou werken. We
zouden allen een smoesje verzinnen om thuis te blijven. De één meldde zich ziek, de
anderen waren z.g. ontboden bij de Zahlmeister, ofbij de dokter, ofbij de tandarts,
of bij de posterijen. De meesten hebben maar helemaal niet 'afgemeld', en bleven
zó maar weg. 's Morgens hadden wij het allen druk om voor de middag een uitge-
breid diner klaar te maken. Ieder kreeg een opdracht, want het was in de loop der
maanden duidelijk geworden, wie de meeste gaven had op een bepaald gebied van
de keuken. Het menu dat in alle opzichten geslaagd mocht heten, zette ons
's middags op de versierde tafel het volgende voor:

Uitgebreid voorgerecht
Koninginnesoep

Macaroni met geraspte kaas en ham
Vlees, gebakken aardappelen en sperciebonen

Kip met appelmoes
Pudding met bessensap

Fruit
Bonbons en een voor-oorlogse sigaar.

We hadden ook kans gezien door middel van gevangenen, die in fabrieken in
München werkten, echt Münchener bier als 'tafelwijn' binnen te 'organiseren'.
Tegen half zeven bereikte ons feest zijn hoogtepunt. Ds. N. Padt uit Zutfen hield
als oudste der collega's een daverende Oranjespeech ter ere van onze Koningin.
Juist op dat moment kwamen de Duitse collega's binnen, die eerbiedig onder de
toast, die besloten werd met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus,
in de houding bleven staan. Wij dronken op de terugkeer van Hare Majesteit en
Haar Huis èn op de ondergang van het Derde Rijk van Adolf, de voormalige huis-
en decoratieschilder. Toen het feest was afgelopen en wij om zeven uur naar de
appèlplaats marcheerden, zeiden we tegen elkander: 'Laten we als 't u belieft er niet
over praten, anders komen we nog in een concentratiekamp terecht." (A.v., p. 237-
38). 2 W. L. Harthoorn: Verboden te sterven, p. 279. 3 A.v., p. 294.
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