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hij in Natzweiler waar hij zich toen als Nacht-und-Nebel-gevangene bevond,
wéér een pakket. In Ravensbrück kregen de Nederlandse vrouwelijke
gevangenen van begin '43 af tamelijk veel pakketten toegezonden, 'er was',
aldus mej. Epker, 'praktisch geen enkele, die geen contact met haar huis had
(en) vóór september '44 is er absoluut geen enkele van de honger gestorven.'l
In Neuengamme daarentegen kregen de Nederlanders veel minder pakketten
dan de Tsjechen en de Polen.

Soms kregen, afgezien van de geestelijken in Dachau, gevangenen pak-
ketten uit bezet gebied toegezonden door anderen dan familieleden. Er
arriveerden in verscheidene kampen soms zendingen van een Hagenaar, de
kapitein ter zee b.d. L. F. Klaassen, in Sachsenhausen van een mej. W. Honse-
laer en in Sachsenhausen en Buchenwald van een sociaal-democratische oud-
wethouder van Enkhuizen, P. Roodenburg - 'boter, vet, kaas en suiker
waren de hoofdbestanddeleri.P In Sachsenhausen en Ravensbrück kwamen
van de zomer van '43 af bovendien elke twee weken enkele honderden
pakketten voor Nederlandse gevangenen binnen die verstuurd waren door
mevr. A. M. Ie Cosquino de Bussy-van der Lelie (wij herinneren aan het
gebed dat zij in mei '42 voor de terdoodveroordeelde OD' ers uitsprak);
van haar ontvingen voorts de Nederlandse Nacht-und-Nebel-gevangenen in
Natzweiler als groep tussen juni en september' 44 ca. 400 pakketten.

Dan was er de Rode Kruis-hulp. Geheel onverwachts kregen enkele
Nederlanders (wij weten niet in welke kampen) in augustus '43 een pakket
uitgereikt dat van het Internationale Rode Kruis afkomstig was; er bevond
zich een reçu bij - dat tekenden zij af (één schreef er bij: 'Nu geloof ik weer
in God'3) en vaak krabbelden ze op de ontvangstbevestiging de namen,
kamp- en Block-l1lu=1ers van andere gevangenen: dan konden die voortaan
óók pakketten van het Internationale Rode Kruis ontvangen. Maar die
pakketten bleven schaars - onder de duizenden Nederlanders, de Joden
onder hen niet meegeteld, die zich in de lente van' 44 in concentratiekampen
bevonden, waren er niet meer dan enkele honderden die af en toe een pakket
uit Genève ontvingen, Dat begrepen die Nederlanders geen van allen. Hun
namen en kamp-'adressen' waren in Nederland bekend - waarom kregen de
Tsjechen en Polen maar vooral de Denen en Noren zoveel meer pakketten
dan zij? Met name het Deense en het Noorse Rode Kruis bleken uitermate

1 Getuige N. Epker, Enq., dl. VI c, p. 76. • K. R. van Staal: Terug uit de hel van
Buchenwald (1945), p. 39. 3 Getuige C. H. C. Flugi van Aspermont, Enq., dl. VI c,
P·462.
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