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getal van zijn slavenkudde aan zijn meester. Dan was de Blockälteste het prototype
van de echte slaaf: weldoorvoed, de kale kop glimmend, de kaken geschoren,
de kledij volmaakt inorde, driehoeken ennummers duidelijk zichtbaar, schoenen
- schoenen,ja - gepoetst, kaarsrecht in de houding schreeuwde de slaaf zijn afge-
beten antwoorden zijn meester in het gezicht. Die dan, zichtbaar voldaan, groot-
moedig uitriep:' Weitermachenl /"1

Toen in de loop van '43 bordelen in de kampen ingericht werden, waren
het nagenoeg uitsluitend weldoorvoeden die daar gebruik van maakten:
'aristocratic' en 'middenstand'. Aan gevangenen die wegens homosexualiteit
opgesloten waren (de 'rezen'), was overigens op last van Himmler voor-
geschreven dat zij eens per week tot bordeelbezoek moesten overgaan: de
Reichsführer-SS hoopte, gelijk reeds in hoofdstuk I vermeld, dat zij aldus hun
homosexuele geaardheid zouden verliezen. Waar die instructie doorgevoerd
werd (lang niet overal, schijnt het, maar wèl bijvoorbeeld in Flossenbürg),
leidde zulks tot tonelen die diverse SS' ers en Kapo's als bijzonder vermakelijk
troffen - dezen plachten namelijk alles wat zich in de bordeelkamertjes
afspeelde, door kijkgaten gade te slaan. In welke mate van de bordelen
gebruikgemaakt is (de bezoeker moest 2 Rni betalen: t Rrn voor de prosti-
tuée, It Rm ging naar het SS- Wirtschaits- und Venualtungshouptanü toe"),
weten wij niet. In Flossenbürg kreeg het bordeel op de openingsdag honderd
bezoekers, 'und diese Anzahl hat sich fast Hie verringert, an leeinem Tag.'3 In
Neuengamme besloten de meesten van de Duitse politieke gevangenen
(hier mochten aanvankelijk aileen Duitsers het bordeel bezoeken), zich van
bordeelbezoek te onthouden, in Sachsenhausen waren in de laatste oorlogs-
winter volgens de Nève de Polen

'de beste klanten. Die gingen er heen, opgepoetst en met pakjes levensmiddelen
die zij de tien aanwezige liefdesgodinnen brachten Er waren maar zeer weinig
Nederlandse gevangenen die het bordeel bezochten Er waren enkele Noren,
meer Belgen en nog meer Duitsers die van deze instelling gebruik maakten.
Eigenaardig was het dat de Fransen ... zich van elk bezoek onthielden."

*

Eerder schreven wij dat er twee Kapo's waren die het dagelijks bestaan van
elke gevangene tot een voortdurende marteling konden maken: de Kapo

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel, p. 154-55. 2Was er een bordeelhoudster, dan
kreeg ook zij een halve Rm uit het totaalbedrag. 3 H. Heger: Die Manner mit dem
rosa Winkel, p. 139. • Ed. deNève: Clorieuxen, p. 387-88.

514


