HET CONCENTRATIEKAMP

kanten kapot. Ik werd ingedeeld bij een kipkar. ‘Ihr sollt die Lore laden! aber
schnelll” had Ernst gekrijst. Ik was, als alle anderen, zo vlug mogelijk naar de
stapel gereedschap gestrompeld om een kleine schop te zocken in plaats van een
van de niecawe, grote. Met enkele anderen laadde ik de Lore met kleinere stukken
granict. Mijn rug begon te steken, mijn armen versaagden, mijn knieén trilden,
éven wachten - toen voelde ik mij de schop uit de handen gerukt en ik rook
zweet en parfum. Het monster Jager stond naast mij, de rozijnen op mij gericht.
‘Du kommst mit.” Uit de stapel haalde hij een mooie nicuwe Schaufel, een grote.
Wij gingen terug. Toen heel zacht, bijna beleefd: ‘Und jetzt lerne ich dir arbeiten.’
De volbeladen schop met de vervlockte stenen was haast niet te tillen. Een keer
of vijf ging het. Toen viel, bij de rand van de kipkar, de helft van de stenen ernaast.
En direct daarop werd ik, zoals ik wist, in tweeén geslagen in mijn lendenen.
En nog eens. En nog eens.

Daarna, sterk zwetend, verwijderde Jager zich met onheilspellende beloften
voor de komende dag.”*

Er zijn honderden Kapo’s geweest die geen haar beter waren dan Ernst
Jager.

In datzelfde Natzweiler was een Duitse communist, ‘Hermann’, Block-
Kapovanhet ‘Holldnder-Block’. Hij zatin ’43 al negen jaar gevangen, ‘Hij zou’,
aldus Harthoorn,

‘een sympathiek mens zijn - als hij normaal was. Helaas heeft de langdurige,
onmenselijke SS-behandeling hem geestelijk geknakt. Herhaaldelijk krijgt hij
aanvallen van razernij, of kampkolder, zoals men het noemt. Dan neemt hij
onverhoeds een kruk of knuppel op en ranselt er woest op los.

.. 's Morgens vroeg, lang voor het ochtend-appél, worden de Nederlanders uit
het verwarmde dagverblijf gejaagd, dat ‘tipptopp-sauber’ moet worden ge-
maakt. Dan hokken zij dicht opeen in het tochtige voorportaal, waar het gemeen
koud is. Wanneer de Stubendienst daarmee klaar is, komt het voorportaal aan de
beurt en worden de reeds kleumende mannen naar buiten gejaagd om daar verder
te blauwbekken. In de donkere kou wachten zij tot het tijd is voor het appel met
het vooruitzicht van een lange, ijzige dag in de steengroeve.

Lang voor de gevangenen uit anderc barakken komen opdagen, staan de
Nederlanders op het derde platform. Hermann is doodsbang dat er eens iets niet
mocht kloppen met zijn blok. Als straks de Blockfiihrer de stand opneemt, moet
alles perfect ‘stimmen’. Met verwilderde ogen loopt hij voor zijn mensen heen en
weer en uit allerlei dreigementen . . . als cr iets verkeerd gaat, zullen ze er van

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel, p. 152-53.
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