‘RODEN’ TEGEN ‘GROENEN

lege plaatsen kwamen in de rijen der gezagsdragers en veelal zagen de ‘roden’
dan kans die plaatsen in te nemen.

Binnen de ‘roden’ als grocp waren de communisten gaan dominercn.
Verschillende factoren hadden daartoc bijgedragen. In de regel waren de
communisten numerick in de mecerderheid, vergeleken met de vertegen-
woordigers van andere politicke richtingen. Bovendicn waren zij, globaal
gesproken (wat wij hier betogen, geldt uiteraard niet voor elke individuele
communist), als aanhangers van een totalitaire ideologie harderc en fana-
tickere naturen, veel meer geschoold ook en minder scrupuleus in het con-
spiratieve werk dat aan het ten val brengen van de ‘groene aristocratie’ vooraf
moest gaan. Dat vergde levensgevaarlijke intriges; elke Lagerdlteste die ook
maar het vaagste vermoeden had dat bepaalde communisten bezig waren,
ernstig bezwarend materiaal tegen hem te verzamelen of een wit voetje te
krijgen, bijvoorbeeld bij de Rapportfiihrer of de Schutzhaftlagerfiihrer, nam
onmiddellijk zijn tegenmaatregelen: hij gaf de ‘groenen’ van de Arbeits-
statistik opdracht, de betrokkenen meteen in de zwaarste kamp-Kommandos
op te nemen of over te plaatsen naar een Aussenkommando dat als buitensporig
zwaar gold, of hij liet hen in elkaar slaan en vervolgens opnemen in het
Revier waar zij, dat wist hij, door daar werkzame ‘groenen’ door middel van
een injectie gedood zouden worden. De ‘grocne aristocratie” was zich bewust
dat zij voor haar leven vocht. Het was een strijd (hij 1s met betrekking tot
geen cnkel kamp gedetailleerd beschreven) die, leidde hij tot een volledige
machtswisseling, vele maanden of zelfs meer dan een jaar in beslag kon
nemen - ecrder wezen wij er al op dat de Arbeitsstatistik menigmaal het eerste
bolwerk was dat de ‘roden’ trachtten te veroveren. Vaak boekten zij succes,
immers: daar moest, en stceds met grote snelheid, vrij gecompliccerd
organisatorisch werk verricht worden — werk bovendien waarbij men met
personen uit het Duitse bedrijfsleven in contact kwam die liever met politieke
gevangenen dan met misdadigers te maken hadden en dat veelal ook duidelijk
maakten aan de SS.

Gelijk gezegd: in Sachsenhausen waren van de aanvang af ‘roden’,
hoofdzakelijk communisten, bij de leiding van het kamp betrokken. In den
beginne waren dat slechts Duitsers, maar zij zochten contact met commu-
nisten van andere nationaliteit die tijdens de oorlogsjaren in het kamp
opgesloten werden. Er kwam toen in Sachsenhausen een illegale commu-
nistische leiding tot stand die, toen zij er eenmaal was, in beginsel aan alle
communisten die het kamp binnengevoerd werden, iets van bescherming
bood: via de Schreibstube werden zij in relatief ‘goede’ barakken, via de
Arbeitsstatistik in relatief lichte Kommandos opgenomen. Uiteraard betekende
zulks dat er naar verhouding meer niet-communisten in relatief ‘slechte’
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