
HET CONCENTRATIEKAMP

barakken en relatief zware Kommandos terechtkwamen, anders gezegd: de
communistische minderheid offerde een deel van de meerderheid op.
Tilden veel communisten daar zwaar aan? Sommigen misschien wel, maar
anderen niet. Bij geschoolde communisten heerste nu eenmaal de overtuiging
dat het heil der mensheid afhankelijk was van de snelle vestiging ener
cornmunistische maatschappij - dat doel moest door de communistische
partijen als 'strijdende voorhoede van het proletariaat' (het proletariaat
buiten de kampen!) via de Z.g. dictatuur van het proletariaat bereikt worden,
welnu: het was voor dat doel bevorderlijk indien zoveel mogelijk commu-
nisten de ineenstorting van Duitsland zouden beleven; het in leven houden
van niet- of anti-communisten was veel minder belangrijk. Zo vond de
politieke strijd die in de normale maatschappij gevoerd was, in de coneen-
tratiekampen zijn toegespitste voortzetting, veelal ten bate van de
communisten.

Zij hadden de overhand in Sachsenhausen (en konden daar begin '43 zelfs
een eigen strafbarak inrichten') en ook in Buchenwald en Ravensbrück werd
de hiërarchie der gevangenen hoofdzakelijk door communisten gevormd.
In Dachau daarentegen hadden in de zomer van '42 SPD' ers de overhand
over KPD' ers, althans in het Revier, en het gevolg was dat, toen in die tijd
bepaald moest worden wie naar Auschwitz op transport zouden gaan
(waar vlektyphus heerste!), in de eerste plaats cornmunisten aangewezen
werden; hier werden conununisten dus door socialisten opgeofferd.
In Buchenwald ontvingen de communisten die zich in gezagsposities

bevonden, hun aanwijzingen van een illegale conununistische leiding die uit
enkele Duitsers, enkele Tsjechen, een Rus en een Fransman bestond. 'In
het algemeen', aldus L. J. van Looi,

'gingen op transport anti-communisten, lieden die van anti-communisme
verdacht werden, en dieven, d.w.z. kerels die voedsel van kameraden stalen.
Zeker niet op transport (of de SS moest het bevelen) gingen communisren en
degenen die zij te vriend wilden houden. De rest liet men gaan: intellectuelen,
nationale verzetslieden."

1 Deze barak was bedoeld om er jeugdige overtreders in op te nemen die aldus aan
bestraffing door de SS onttrokken werden. De communistische kampleiding schijnt
bij de keuze van de Blode-Kapo niet erg gelukkig te zijn geweest; 'achteraf kwamen
wij', schrijft een betrokkene, 'tot de conclusie dat het beter zou zijn geweest, dit
Block niet op te richten, daar de roep die dit Block had gekregen' (kennelijk een
kwalijke roep), 'een gevolg van onze eigen activiteit was.' ('Verslag van mede-
delingen van H. Schmidt', p. 3r). 2 L. J. van Looi in G. van den Bergh en L.J. van
Looi: Tweemaal Buchenwaid, p. 55-56.
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