
DEPERSONALISATIE

mijn eigen veiligheid noodzakelijk zou zijn geweest. Ik had het land aan mezelf
en ik noemde mezelf lslap', omdat ik nu de traumatiserende werking van het
kamp ging zien, terwijl ik niet erkennen wilde, dat behalve de angst ook de
kampsituatie zèlf me kwetsbaar maakte.
Hoe kwetsbaar ik was, bleek de volgende dagen duidelijk. De eenvoudige

kampopgaven, die we kregen, kon ik behoorlijk volbrengen. Tweemaal moesten
we een steen uit de steengroeve naar de Häftlingskrankenbau, het ziekenhuis, dra-
gen. Het lukte me beide malen er één te vinden, die niet zo klein was, dat hij de
woede van een SS-man opwekte, noch zo groot dat ik het dragen niet vol kon
houden. En dank zij het bezit van eigen schoenen was het lopen niet moeilijk
meer. Maar door het lukken van deze opgave gingen de depressieve restgevoe-
lens niet voorbij, zodat ik wat gedepersonaliseerd bleef en als het ware los stond
van de gevaarlijke situatie, waarin ik nog steeds verkeerde. Ik leefde naast mijn
gevoelens en niet er in.'l

*

Er zijn talrijke gevangenen geweest bij wie, na die eerste, tot depersonalisatie
leidende verstarring, een situatie intrad waarbij zij zozeer overweldigd bleven
door angst, zozeer ontzet door de gruwelen die zij om zich heen zagen ge-
beuren, dat zij alle veerkracht verloren. Zij waren als verlamd door het besef
dat het einde van h11l1leven (en wèlk een einde l) naderde, hadden de kracht
niet meer om ook maar te pogen zich staande te houden, gingen zich, eerst
in de quarantaine, dan in hun Block en Kommando onhandig gedragen, lokten
daarmee mishandelingen uit die h11l1gevoelens van weerloosheid bevestigden
en versterkten, en zo ontstond een vicieuze cirkel die hen binnen enkele
weken tot Muselmánner degradeerde; hun dood was dan nog slechts een
kwestie van korte tijd.
Anderen waren er die, zoals Kaas (men denke aan de twee stenen die hij

uitkoos), spoedig de alertheid opbrachten om hun krachten te sparen en om
in het volle besef dat zij zich in een levensgevaarlijke omgeving bevonden,
zich zo te gedragen dat zij die gevaren ietwat reduceerden. Die alertheid
vergde dat men zich pantserde tegen de buitenwereld, het verleden en alles
wat het gevoelsmatig inhield, verdrong (maar het kon in de droom herrijzen
- 'het ontwaken in het concentratiekamp is het ergste wat ik ken', schreef
een anonieme gevangeneê) en ook de gevoelens die de dagelijkse omgeving

1 A. J. W. Kaas: 'Een kat in de zak', p. 28. 2 In de klauwen der SS (z.j.), p. 49.
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