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opwekte, niet tot het bewustzijn liet doordringen. Pantsering was een
levensnoodzaak. Individueel zullen zich ten aanzien van de mate van pant-
sering wel grote verschillen voorgedaan hebben, maar er waren, vooral in
de gruwelijkste kampen of in de gruwelijkste perioden in andere kampen, in
elk geval talrijke gevangenen die volledig opgingen in hun onmiddellijk
dagelijks bestaan ('tussen die beide gesloten deuren', schrijft ds. Knoop,
'tussen gisteren dat dood is en morgen dat nooit geboren wordt") en alles
afweerden wat aan 'vroeger' herinnerde - elke innerlijke confrontatie met die
'normale' wereld kon de weerstandskracht verzwakken. velen waren er die
nimmer spraken over hun vrouw, hun man, hun kinderen, hun ouders, hun
vrienden en vriendinnen en aan hen ook niet herinnerd wilden worden. In
Ravensbnick kreeg een gevangene op haar verjaardag van een mede-
gevangene opeens 'een klein puntje brood. Dat is', vertelde zij later,

'zo iets verschrikkelijks geweest ... Ik heb in het kamp ondervonden, dat je je
veel beter tegen hardheid kan verweren dan tegen iets menselijks, iets liefs. Je
was er op ingesteld om flink te zijn. Huilen was er niet bij. Ik herinner me nog
dat ik toen ontzettend heb gehuild. Ik kon het gewoon niet bevatten dat iemand
aan mijn verjaardag had gedacht tussen al die vreemde mensen, al die afschuwe-
lijke toestanden. Dat was iets waar je niet tegen kon."

Naast de afweer van het verleden was er de afweer van het heden. Met
alle chicanes waaraan men onderworpen werd, was elke eindeloos lijkende
dagê alleen te doorstaan wanneer men de meest schokkende indrukken niet
in het bewustzijn opnam. Aanvankelijk verdroegen veel gevangenen het
niet, toe te zien bij individuele martelingen of medegevangenen anderszins
te zienlijden en sterven -later namen zij die gebeurtenissen wel waar, maar
de waarnemingen werden onmiddellijk diep verdrongen en konden van

1 H. Knoop: Ben theater in Dachau, p. 90. • D. Walda: Terug in de tijd. Nederlandse
vrouwen in de jaren' 40-' 45 (1974), p. 100. 3 Ook het tijdsbewustzijn van veel
gevangenen in de concentratiekampen was (als dat van de gevangenen in gevange-
russen) verstoord: horloges hadden zij niet en zij hadden er vaak geen flauwe notie
van, hoe laat of welke dag het was. 'Bin kleinet Zeitabschnitt, etwa der Tag (ausge-
füllt mit den stûndlichen Schikanen) schien', aldus de psycholoog Viktor E. Frankl, die
naar Auschwitz gedeporteerd werd, 'schier endlos zu dauern; ein grösserer Zeitabschnitt
jedoch, etwa die Woche (mit dem tiiglichen Einerlei}, schien unheimlick rasch zu vergehen.
Und meine Kameraden gaben mir immer recht, wenn ich sagte: im Lager dauert ein Tag
ldnger als eine Woche!' - waarbij natuurlijk bedacht moet worden dat louter de dag
(ofhet uur) onmiddellijk beleefd werd en de week slechts in het terugzien 'bestond'.
(Viktor E. Frankl: Bin Psycho log erlebt das KZ (1947), p. 99-100).


