NOODZAAK DER VERDRINGING

daaruit de korst, het eelt van schijnbare gevoelloosheid die het bewustzijn
beschermend omgaf, niet doorbreken. Walter Poller:

‘Ich war erst kurze Zeit im Konzentrationslager, und doch waren alle die entsetz-
lichen Einzelheiten bereits mit so furchtbarer Gewalt auf mich eingestiirme, dass ich
das Empfinden hatte, schon jahrelang den grauenhafiesten Traum zu triumen, den sich
ein armseliges Menschenhirn ausmalen kann. Schon begann ich stumpf zu werden. Ich
fiihite es deutlich. Ich wollte es nicht, aber ich wurde es. Ich konnte es daran feststellen,
dass die Priigelszenen, die mich doch am ersten Tage so ungemein erregt hatten, begannen,
Siir mich ‘uninteressant’ zu werden. Die Schmerzensschreie der gequdlten Haftlinge
gingen an meinen inneren Ohr vorbei™® —

‘voorbij’, ja, maar niet spoorloos, of beter: een immense hoeveelheid aan
niet te verwerken gruwelijke indrukken en aan gevoelsreacties die daarmee
in normale omstandigheden gecorrespondeerd zouden hebben, werd diep
in het onbewuste weggesloten. Noodzaak was het, de emotionaliteit te
bedwingen. Daarmee verdween zij niet — integendeel: zij werd bij tijd en
wijle in verhevigde mate geuit, maar dan niet tegen diegenen die de ver-
oorzakers waren van de diepe ellende waarin men zich bevond: SS’ers en
Kapo’s, maar tegen medegevangenen. Die aggressie kon, aldus Kaas,

‘op ieder ogenblik losbarsten. Zodra het gezelschap in de barak voltallig was,
hoorde men niet anders dan: ‘Godverdomme haal die poot weg’, ‘Godverdomme
laat mij ook eens zitten’, ‘Godverdomme vreet niet zoveel zout’ (zout was vaak
schaars en het eten ervan werd schadelijk voor de gezondheid geacht) of ‘Amme
kut’, wat betekende dat een verzock werd afgeslagen. En verder vloog een einde-
loos gevarieerde en variabele serie scheldwoorden door de zaal, gecombineerd
met schunnige opmerkingen.’

Het gebeurde intussen, zo vervolgt Kaas, maar ‘zelden’ dat de ruzies diep
gingen; ook gevochten werd er maar weinig. ‘Meestal bleef ook onder de
te voorschijn komende aggressic een band duidelijk voelbaar. Deze band was
absoluut noodzakelijk om niet als een geisoleerde temidden van de

massa verloren te gaan.’?

Dat is juist. Er staat tegenover dat het voortdurend aanwezig zijn in die
massa {en dan in een zo gemengd gezelschap: men had zijn lotgenoten niet
uitgekozen) bij velen een constante geirriteerdheid schiep. Bakels:

1W. Poller: Arztschreiber im Brchenwald, p. 136. % A. ). W. Kaas: ‘Een kat in de
zak’, p. 31. ® A.v., p. 31-32.
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