
HET CONCENTRATIEKAMP

'Dag en nacht, tot in de bedden, tot in de latrines, tot op het sterfbed was men
bijeen ... Je werd aldus voortdurend door de fysieke,maar vooral de psychische,
uitstralende aanwezigheid van vele anderen gehinderd, geïrriteerd, tot razernij
gebracht - alsje de kracht tot razernij nog kon opbrengen. Je konniet zelfstandig
alléén nadenken. Al je gedachten, fantasieën, voorstellingen werden benïvloed,
geïnfecteerd.
. . . Mensen, die elkaar graag mochten lijden, konden werkelijk vijanden

worden. De irritaties ontstonden om het geringste: om een neusvorm, een stukje
kleding, een stopwoord, een steeds gefloten liedje, een snuif- of hoest- of jeuk-
gewoonte .
. . . Ik moet nóg een bekentenis doen: milieu- en ontwikkelingsverschillen

bleken de vriendschap op den duur toch in gevaar te kunnen brengen. Aan de
ene kant kan ik naar eer en geweten verklaren, bepaalde lotgenoten uit een een-
voudig, onontwikkeld milieu qua karakter hoger te hebben geschat, dan anderen
uit mijn eigen milieu. Anderzijds kon het verschil in ontwikkeling toch vroeg of
laat aanleiding geven tot hevige ruzie, gewone ordinaire klassestrijd.Die klasse-
strijd ging uit van de eenvoudige man, niet van de ontwikkelde. Bijna nooit,
bij mijn weten, kwam een academicus of hooggeplaatste meneer ertoe een een-
voudig man hard te vallen om zijn onbegrip. Nee, integendeel: laatstgenoemde
opende het gevecht, scheldend, ja tierend op de hovaardij, de kouwe kak, de
uitspraak, het gezicht, de neus, de 'kapsones',ja allesvan eerstgenoemde. Dat was
afschuwelijk. Er was niets aan te doen. Men was nu eenmaal totaal verschillend.
Maar men zat opeengepakt. Opvoeding hielp natuurlijk. Wij hadden ma-
nieren geleerd, niet alleen formele (vork links, mes rechts) maar ook mentale. Je
moest vriendelijk en beleefd zijn, een ander laten uitspreken, hem in zijn waarde
laten en, vooral, hem zo min mogelijk tot last zijn. Hinder anderen niet - dat was
een beschavingsgrondslag. De eenvoudige man, al had hij een karakter van
goud, had deze grondslag meestal niet; hij wist niet eens hoezeer hij je op alle
mogelijke gebieden hinderde. Je kon je een tijd beheersen- ook dat was je bijge-
bracht - maar na enkele weken, soms dagen, kwam de explosie: 'Hou in
godsnaam eindelijk eensop met je verdomde gefluit!' '1

Zo kon de verhoogde emotionaliteit doorbreken. Niet alleen in aggressie
overigens. Tussen diegenen die elkaar, vaak met grote risico's, hielpen, kon
een al bestaande vriendschap verdiept worden of een nieuwe vriendschap
opbloeien en deze werd dan met een overweldigende kracht ervaren die
men tevoren niet gekend had, 'met een innigheid', schrijft Hemelrijk, 'die
in het gewone leven niet aan bod komt." Dat vergde dan wèl dat men de
primaire, tot passiviteit leidende shock die de eerste dagen of weken van het

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel, p. 163-64. 2 J. Hemelrijk: 'Zeven maanden con-
centratiekamp', dl. II, p. 23.
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