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concentratiekamp-bestaan aan de persoonlijkheid toegebracht hadden, te
boven was gekomen.

*

Onderdeel van deze psychische zelfhandhaving was een vaak moeilijk
bevochten innerlijke discipline. Men moest de juiste houding zien te vinden
in verhoudingen die aan de gehele persoonlijkheid niet alleen in physiek
maar juist ook in psychisch opzicht de hoogste eisen stelden. Elke vernede-
ring moest men slikken, elke impuls tot een weerwoord of tot iets wat ook
maar op een weerwoord leek, onderdrukken - de schijn van brutaliteit, laat
staan brutaliteit zelf, was levensgevaarlijk.' Men moest de juiste houding
vinden jegens de Kapo's en hun helpers en vooral ook jegens de SS'ers
(wezens uit een andere wereld). Men moest leren, zich zo onopvallend moge-
lijk te gedragen: proberen (dan was men minder kwetsbaar) in elke rij niet
vooraan of achteraan te lopen maar in het midden, op elk appèl niet aan een
van de kanten te gaan staan maar meer in het centrum, de indruk te maken,
serieus met iets bezig te zijn terwijl men in werkelijkheid niets van belang
uitvoerde. Men moest leren, bij de voedseluitdeling snel te overzien, op
welke plaats in de rij men de grootste kans had om aan de beurt te zijn
wanneer de iets dikkere sneden brood of de portie iets dikkere 'soep' uit-
gereikt zouden worden. Men moest leren, om als de slaapplaatsen verdeeld

1Een voorbeeld. In de herfst van '42 werd A. F. van Velsen, die begin' 41 gearres-
teerd was op verdenking van o.m. spionage en in september '41 Sachsenhausen
was binnengevoerd, opgenomen in het Kommando van gevangenen die de SS'ers
aan tafel bedienden. Uit de onderlinge gesprekken dier SS'ers had hij afgeleid dat het
bij de gevangenen afgeknipte haar voor de kousenfabricage gebruikt werd. Toen nu
na een periode waarin alleen de 'Läusebahn' dwars over het hoofd kaalgeknipt was,
zijn schedel weer geheel kaal geschoren was, ging van Velsen op zekere dag aan
tafel bedienen zonder de tevoren gebruikelijke witte kelnersmuts op. Een SS-
officier, SS-Obersturmführer dr. Hans Trummler, vroeg hem: 'Waar zijnje haren?'
Luid gelach van de SS'ers. 'Op dat ogenblik werd ik', aldus van Velsen, 'zo kwaad
op die vent, omdat hij mij daar als een stukje vuil belachelijk wou maken, dat ik,
ook al mocht ik natuurlijk niet tegen hem spreken, tegen Trummler zei: 'Herr
Obersturmjührer, vielleicht können Sie mit Weihnachten fia lhre Frau aus meinen Haaren
Strûmpfe kaufen? 'Ha, ha, ha', brulde de hele zaal. Hij werd vuurrood en mompelde
iets van 'wel klein krij gen.' '
Het gevolg was dat van Velsen naar Auschwitz op transport gesteld werd.

('Verslag van mededelingen van A. F. van Velsen' (5 febr. 1948), p. 10-II (GC».


