HET CONCENTRATIEKAMP

werden, een bovenbed te krijgen (daar was het het warmst en had men geen
last van gevangenen die 's nachts uit hun bed klommen of, erger, hun urine
maar lieten lopen). Men moest leren, er zorg voor te dragen dat men er, alle
vervuiling ten spijt, nog zo redelijk mogelijk uitzag. ‘Je moest zien’, aldus
Bakels,

‘zoveel mogelijk je beschaving te handhaven. Je moest proberen nog wat manie-
ren te hebben, een gesprek te voeren, je te beheersen. Vooral moest je je blijven
wassen, al ware het met ijswater en zonder zeep en handdocek in een Waschraum
stampvol kijvende Haftlinge. Je moest proberen aan schone kleren te komen, je
brits min of meer schoon te houden, zoals ecn beest zijn nest. Je moest op zondag-
middag proberen geschoren te worden al stonden er twintig v44r je in de 1jj.
Opkomende wonden en zweren moest je zien te wassen en in te smeren met wat
margarine en te verbinden met ecn reep hemd. Je moest, hoe zonderling het ook
klinke, proberen je gezondheid te beschermen.’

Men moest, dit vooral, leren, de dood te aanvaarden, nauwkeuriger uit-
gedrukt: men moest trachten de angst voor het sterven en voor de dood (een
angst die de een verlamde en de ander opjoeg) te verliezen. Zo ontstond,
aldus de psychiater E. de Wind die ruim vijftien maanden in Auschwitz
gevangen zat,

‘de paradox dat juist het zich verzoenen met de dood een noodzakeljjke levens-
voorwaarde voor de gevangenen was, dat het voor hem noodzakelijk was, zich
over te geven en dat hij slechts een kans had, het leven te behouden, als hij naast
deze overgave, die wel een werkelijke vorm van innerlijk aanvaarden te noemen
is, op kriticke ogenblikken nog voldoende vitaliteit bezat om het goede ant-
woord te geven.’?

Moet dan niet gezegd worden dat voor de massa der gevangenen het zich
handhaven in een Duits concentratickamp de veruit moeilijkste opgave
vormde die het leven hun kon stellen? En mag het dan verbazen dat voor
velen, zeer velen, die opgave te zwaar was? Zij waren het die de primaire
shock, hun bij de binnenkomst in het kamp toegebracht, niet of nauwelijks
te boven kwamen en in het ‘proletariaat’ vrij spoedig afzakten naar het ten
ondergang gedoemde ‘lompenproletariaat’. Het was een schifting die zich
bij elke nieuwe groep gevangenen nogal spoedig voltrok: in de eerste weken

1 F. B. Bakels: Nacht-tund-Nebel, p. 264. 2 E. de Wind: ‘Confrontatie met de dood’,
Folta Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica, 1949, 6, p. 5. De pas-
sage staat bij de Wind in de tegenwoordige tijd.
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