
SNELLE SCHIFTING

en maanden vielen de meeste slachtoffers. Had men zich een maand of drie
kunnen handhaven, dan leek er een reële overlevingskans te bestaan, hetgeen
op zichzelfbemoedigend werkte; had men zich een jaar kunnen handhaven,
dan was men in de rijen van de ervaren gevangenen, de echte Konzentra-
tionáre, opgenomen die een zesde zintuig ontwikkeld hadden om zich tegen
elk plotseling opkomend gevaar te dekken. Dan nog bleef de dagelijkse
worsteling heel veel vergen: het uiterste aan zelfbeheersing, het uiterste aan
alertheid, het uiterste aan energie.
Er waren er die deze energie een half jaar of langer opbrachten en dan,

opeens, was zij verbruikt. Gevangenen lieten zich dan in een situatie waaraan
zij een dag tevoren nog het hoofd geboden zouden hebben, opeens gaan en
meldden zich bijvoorbeeld, terwijl zij er terdege de gevaren van beseften,
bij het Revier aan - misschien konden zij, verlost van de dagelijkse nus-
handelingen, daar nog enige tijd in leven blijven, maar het moment kwam
waarop zij, gebroken als zij waren, de strijd volledig opgaven; het kon dan
wel gebeuren dat zij binnen enkele uren stierven, zonder dat er een directe
doodsoorzaak was.
'In het algemeen', aldus Kaas,

'was het een teken van iemands naderende dood, wanneer hij begon te zeggen
'ik haal het niet' of'straks ga ik naar het krernatorium', eventueel met de toevoe-
ging 'en dan kom ik door de schoorsteen het kamp uit'. De meeste gevangenen
kenden niet alleen de twijfel aan de eigen overlevingskansen, maar ook het
gevaar dat achter die twijfel verborgen lag. Walmeer iemand die twijfel begon
uit te spreken, probeerden zijn groepsgenoten steeds zoveel mogelijk contact
met de twijfelaar te onderhouden. Zelfs nieuwelingen zagen al gauw, dat degene
aan wie het aan fanatisme om te blijven leven ontbrak, spoedig zou sterven.
De levensgevaarlijke infecties en de onvoldoende voeding kregen een veel

grotere kans iemand in korte tijd te doden, als zijn levenswil verstoord was.
Ik meen, dat het gaan overheersen van de doodswil op een vèrgaande desinte-
gratie van de persoonlijkheid wijst en dat deze desintegratie in de kampsituatie
vaak ontstond. Inmezelf heb ik altijd een sterke impuls gevoeld, me aan de SS
niet als verliezer te laten zien. Dit kwam neer op een à tart et à travers handhaven
van de houding: 'mij zullen ze niet krijgen, ik doe ze het plezier niet, dood te gaan'.
Maar tegelijkertijd wist ik ook, dat mijn doodgaan of rijn in leven blijven hun
niet interesseerde. Want de SS'ers zagen noch zieken noch doden en wanneer
zij hen zagen, liepen zij perfect ongeïnteresseerd aan hen voorbij. Mijn houding
was niets anders dan een zelf-opgebouwde defensie en had in werkelijkheid niets
te maken met 'de SS het plezier niet gunnen'.'!

1A. J.W. Kaas: 'Een kat in de zak', p. 42-43.
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