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Waaruit bestond die 'zelf-opgebouwde defensie'?
Er was vooral een element van koppigheid voor nodig ('mij zullen ze niet

krijgen'). Ze was uitdrukking van de drift om in leven te blijven en er zijn
misschien wel talrijke gevangenen geweest, vooral onder de misdadigers en
de 'asocialen', bij wie zich in de 'zelf-opgebouwde defensie' op het funda-
ment van die koppigheid, die levenswil, niet zo heel veelméér bevond. Voor-
zover wij, schrijvend over de psychologische reacties van de gevangenen, in
deze paragraaf gedeelten uit geschriften of verklaringen van gevangenen op-
namen, gebruikten wij (wij zijn ons dat bewust) getuigenissen van naar
verhouding gecompliceerde persoonlijkheden, van ontwikkelden, die fijner
gestructureerd waren dan de talrijke misdadigers en 'asocialen' die men óók
in de karnpen vond. Bij de meer ruwe naturen kon de krachtige wil om
tot elke prijs te overleven al voldoende zijn om, gekoppeld aan de uit de
maatschappij meegebrachte sluwheid en een flinke dosis brutaliteit, een
geslaagde defensie te vormen. Bij de fijner gestructureerden waren in die
defensie nog heel andere elementen aanwezig. Was de eerste aanpassing aan
het kamp geslaagd, dan kon alles wat men op geestelijk gebied verworven
had, van grote betekenis zijn - juist in het tot in alle onderdelen geregle-
menteerd bestaan brachten sommigen het op, zich tegen de achtergrond van
de alom rondwarende dood nu eerst recht over te geven aan, zoals prof. dr.
C. A. Mennicke het uitdrukte: 'het geluk aan het leven van het ogenblik,
het er-zijn in de eenvoudige betekenis van het woord." Tien maanden,
van juni '42 tot april '43, was hij, oprichter en leider van de Internationale

1 Sommige gevangenen verkozen bij het innerlijk stenn zoeken juist het 'er-niet-
zijn', d.w.z. het niet-zijn in de onmiddellijke realiteit. Als uitdrukking daarvan
schreef BakeIs, zoon van een knnstschilder, in de gevangenissen en eoncentratie-
kampen waarin hij opgesloten was, de beelden neer die aan zijn vroeger bestaan
herinnerden: 'Alles van thuis' - wij volgen hem verder in dit ene citaat: 'fonkelende
dingen, gebloemde dingen, glanzend hout en zilver; zoete bloemen, paars en rood
en oranje, heerlijk blauwen goudgeel, met dauwfionkertjes. Sinaasappels, room,
taartjes. Harpmuziek, muziek die geurt, die te zien is. Zijden kousen, zijden onder-
kleren, hoge lieve stemmen en kaarslichten. Mijn God, het schoonheidsverlangen
van een man in een concentratiekamp! Men krijgt het heet ill de mond van dit
weelde-exces.'
Bakels wist zijn aantekeningen, bijgehouden op ca. 3 000 blaadjes wc- en ander

papier, 'soms snippers cementzak-papier', ten dele in Natzweiler te verstoppen (ze
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