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School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, in Sachsenhausen opgesloten. 'Daar
genoot ik', schreefhij (maar hij was een nogal beschermde gevangene"), 'pas
werkelijk van de innerlijke ontspanning, die het geestelijk tot-niets-verplicht-
zijn voor mij betekende. Dit kon ik als een verheven zielstoestand gevoelen:
deze onbegrensde mogelijkheid van in gevoelens en in gedachten vrij te
zwerven.'2
Wie de behoefte had, en het opbracht, zich vast te houden aan geestelijke

rijkdommen, kon teren op de herinneringen aan wat gelezen, gezien, gehoord,
beleefd was. 'Es gab', aldus Kautsky, 'kein besseres Mittel gegen den HU11ger,als
Gespräche über Goethe oder Mozart, über Hochtouristile und Schwimmen, über
die Schonheiten von Paris und Gen!, über die Geschichte Cäsars oder die grosse
französische Revolution." Verscheidene Konzentrationäre waren er die in
vertrouwde kring gedichten of gedeelten uit toneelstukken uit het hoofd
opzegden - dr. H. B. Wiardi Beckman en Oscar Mohr (de laatste was in
september' 42 gearresteerd als lid van de spionagegroep de Inlichtingendienst)
vroegen in Natzweiier al hun Nederlandse medegevangenen de gedichten
op te schrijven die zij zich herinnerden, 'waardoor', aldus Boellaard, 'een
rijkgeschakeerde gedichtenbundel ontstond, waaruit op zondag voorgelezen
werd'; Wiardi Beckman was het ook die op 14 juli '44 voor de Franse
gevangenen in Natzweiler een lezing hield over de betekenis van Quatorze
juillet.4 Ook in Ravensbnick hadden de gevangenen 'clandestiene biblio-
theekjes: manuscripten die men steeds, om stelen te voorkomen, bij zich
moest dragen. Shakespeare, Baudelaire, Verlaine, Rilke, Goethe, een bundel
Nederlandse en Zwitserse gedichten behoorden tot dit bezit, maar ook een
kookboek (tegen de honger!) en een dagelijks bijgehouden dodenlijst' (van
Nederlandse vrouwen), 'terwijl de Bijbel natuurlijk niet ontbrak." In
Sachsenhausen werd in de 'tweede fase' door de Nederlanders een koor
opgericht en werden met medewerking van dat koor culturele avonden
georganiseerd die, aldus hun Duitse Blockälteste Heinrich Schmidt (die dat

werden er na de bevrijding gevonden), ten dele bij zich te houden. Zij werden alle
in 1945-46 op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie overgetypt. Een
selectie verscheen in 1947 onder de titel Verbeelding als wapen; het citaat komt op
pag. 121 voor.

1Hij had een zoon die in de Wehrmacht gemobiliseerd was; deze sneuvelde aan het
Oostelijk front. 2 C. A. Mennicke: Ons tijdsgewricht in de spiegel van een persoon-
lijk lellenslot (1947), p. 295. 3 B. Kautsky: Teufel und Verdammte, p. 185. 4 W. A.
H. C. Boellaard: Toespraak op de Nationale Begraafplaats te Loenen (Geld.),
8 sept. 1960. 5 G. Kijzer-Lanz in 0 en V,dl. I, p. 669.
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