
HET CONCENTRATIEKAMP

alles toeliet), 'een vrij revolutionair karakter hadden ... Ik moest soms het
ontactisch optreden van de Hollanders in toom houden, anders hadden ze
nog beslist het Wilhelmus gezongen."

Uiteraard vonden diegenen onder de Schutzhäftlinge die op grond van
met hun politieke overtuiging samenhangend verzets- of illegaal werk
opgepakt waren, steun in die overtuiging. Daargelaten of men van mening
was dat de politieke partij waarvan men lid geweest was of waarmee men
zich verbonden had gevoeld, na de bevrijding ongewijzigd voortgezet moest
worden, werden toch de algemene principes die tot de partijkeuze geleid
hadden, sterker dan ooit beleefd. Hetzelfde gold voor de politieke solidariteit.
Frasen verstoven in een concentratiekamp als kaf voor de wind; daar was
maar voor één solidariteit plaats: de echte - echt, omdat zij er steeds en
altijd met gemeenschappelijk gedragen immense gevaren en gemeenschappe-
pelijk aanvaarde dodelijke risico's gepaard ging.

*

'Terwijl de Bijbel natuurlijk niet ontbrak' - wij knopen bij die zojuist ge-
citeerde woorden aan, daarbij overigens opmerkend dat het in de karnpen
officieel verboden was (behalve, van begin '43 af, voor de geestelijken in
Dachau en Buchenwaldê), een bijbel te bezitten. In Ravensbrück hadden
Nederlandse vrouwen er toch een en in Sachsenhausen had ds. W. Reinders,
gereformeerd predikant te Sellingen (Groningen), in '44 opgepakt wegens
hulp aan Joodse onderduikers, een Nieuw Testament naar binnen weten
te smokkelen - misschien hebben Nederlandse gevangenen ook in andere
kampen in Duitsland een Nederlandse (of Duitse) bijbelvertaling bezeten.
Bijbels waren voor de geloofsbelevenis overigens niet nodig. Het geloof
vond zijn directe uitdrukking in het gebed.

'rk heb', aldus Bakels,

'in de karnpen en gevangenissen heel veel gebeden, telkens als ik kracht nodig
had, en dat was doorgaans het geval. Je kon woordeloos, prevelend en hardop
bidden. Hardop bidden sprak vanzelf als je het samen met anderen deed, het was

1 'Verslag van mededelingen van H. Schmidt', p. 13. 2 In Buchenwald waren in
'42 Poolse aalmoezeniers opgesloten die een gebedenboek en een Nieuw Testament
mochten bezitten; in overeenstemming daarmee werden er aan geestelijken van
andere nationaliteit bijbels uitgereikt.
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