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ook bevorderlijk voor de concentratie. Het gebed was geen gratuïte bezigheid
die zo tussendoor werd ondernomen onder het motto: je kunt nooit weten ofhet
helpt. Het gebed was een absolute zielsnoodzaak en het hielp even zeker als een
medicament. Het gebed was een direct contact met Christus, Die je concreet
aanhoorde, je concreet bijstond, ja concreet achter of naast je kwam. God was
uiteraard nooit te zien. Christus was bij herhaling te zien, en Zijn aanwezigheid
was bijna altijd duidelijk voelbaar. Het gebed ging ver over honger, kou en pijn,
het kamp, de Duitsers, de oorlog, de aarde heen; het volgde een brug hoog boven
de menselijke tragedies. Ik bad doorgaans ongeveer:

'Almachtige Schepper, ik vraag vergeving voor alles wat ik heb misdaan,
misdoe, en zal misdoen, en dat is meer dan ik zelf weet. Al verbeeld ik me soms
vanniet, ik ben een slecht mens. Bijna nooit volg ik de geboden van U, Christus,
op; bijna altijd overtreed ik Uw verboden. Ahnachtige, toch overlaadt U mij dag
aan dag met Uw gunstbewijzen. Wat krijgt ik allemaal? Het leven, de mooie
emoties, de gedachten, het geloof in U. Ik heb mijn familieleden gekregen,
mijn lieve vrouw, en vele vrienden. Ik krijg de natuur te zien, ik heb ogen, oren.
Ik krijg dekking en voedsel. Ik hoef me maar tot U te wenden en ik krijg gehoor.
Ik wil van ganser harte Uw dankbare kind zijn. Ik vraag Uw bescherming voor
mijzelf, voor al de mijnen, voor al mijn vrienden, voor allen hier in de hel en
elders in de oorlog. Ik vraag Uw tussenkomst voor mijn vijanden, die in de grond
bezeten stakkers zijn die, zonder U zijnde, niet weten, wat zij doen, overgeleverd
aandemonen. Verlos ons, Almachtige, van de Boze, en van demonieën. Laat ons
voldoende gestraft zijn. Maak vrede op aarde. Openbaar U, Almachtige, door
Christus aan al wie doof en blind zijn voor U. Wees de Goddelozen, de moorde-
naars, de stervenden, de angstigen nabij. Schepper van ons, en van al het andere,
geef ons meer van Uw onafzienbare krachten zodat wij ons kruis kunnen dragen.
Laat mijn geloof toenemen. Wil mij, zoals zo vaak, opvangen als mijn geloof weer
tekort schiet en ik ga verzinken in de onpeilbare zwarte schacht. Almachtige
God, U hebt geen armen, maar Christus heeft armen, en ik bid U dat ik Christus'
armen om mij heen zal voelen, wát U ook gebeuren laat. Ik doe een beroep op
Uw beloften, tot mij gekomen in het Evangelie. Amen.'

Soms vroeg ik God om iets concreets dat ik mij gerechtigd achtte te vragen,
bijvoorbeeld vermindering of wegneming van ontzettende pijn, maar ook wel
dat een stervende in leven zou blijven. Terwijl ik daarom bad, wist ik met toe-
nemende helderheid dat dit een zwakte was. Hoe kon ik weten of het niet
noodzakelijk was dat ik pijn had, of dat een vriend zou bezwijken? Ik probeerde
dan met echte overtuiging te bidden: 'maar Uw wil geschiede'. Soms was dit
een formaliteit, zónder overtuiging, en ook daarvoor had ik vergeving te vragen.
Ik heb ook, alleen of met anderen, ontelbare malen het Onze Vader gebeden.
Ik had niet alleen moeite met 'Uw wil geschiede' maar vooralook met 'gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren'. In de Moffen rondom zagen wij deze
'schuldenaren', en die vergaven wij zelden, of nooit. 'Verlos ons van den Boze'
sprak ons heel wat beter aan. Vaak is hierover gesproken en nagedacht. Ik voor
mij kwam tot de conclusie dat ook de grootste SS-schoft een kind van dezelfde
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