
HET CONCENTRATIEKAMP

Vader en dus mijn broeder was die echter, de ziel van God afgewend hebbende,
de Satan ten prooi was gevallen, tegen zijn eigen bedoeling in. In ogenblikken
van kracht en inspiratie - lang niet altijd - zag ik in de moordende bandiet naast
mij een arm, door demonen bezeten kind van God voor wiens verlossing ik vurig
moest bidden."

Niet anders, over de troost en steun van het gebed, ds. Knoop, schrijvend
over Dachau in de 'eerste fase':

, 'k Heb dagen gehad, dat ik me in de meest letterlijke zin van het woord
voortsleepte. Mijn voeten waren stuk en ze etterden. Mijn klompschoenen waren
veel te klein. Grotere kon ik niet krijgen; omdat men ze mij niet geven wilde.
Mijn lichaam was uitgemergeld. Ik was in de letterlijke zin vel over been. Mijn
gezicht was als een doodskop van hetwelk men vergeten had het vel af te halen.
Waar vroeger mijn kuiten waren, was nu nog een stuk vel zonder vlees. Mijn
ribben staken uit mijn vel. Zitten kon ik bijna niet meer. Het deed zo'n pijn.
Ik woog nog slechts 80 pond en was 60 pond afgevallen. Zo stond ik 's morgens
om 4 uur op, doodmoe. In de slaapkamer stond de kamer-oudste al met een lat
klaar om erop te slaan als je bed niet naar de voorschriften opgemaakt was. Ik
kromp al in elkaar als hij even mijn richting uitkeek. Want die kerel sloeg, ik had
het ondervonden en gezien, zo doortrapt gemeen.

En dan het krankzinnige tempo van het leven op het Block. Dit was geen
menselijke samenleving, dit was niet anders dan een gekkenhuis. Erger nog: hier
heerste het vernietigingstempo van de hel!

Wassen! Tempo! 0, die ellende alsje zo doodmoe bent en iedereenjaagtje op
en iedereen, in dat te kleine waslokaal voor zoveelmannen, botst tegen je aan,
duwtje weg, scheldtje uit! Eten! Tempo! De zweep van de slavendrijver ligt er
alover. En ik kan niet meer. Ik ben doodop, uitgeput. Kleden! Tempo! Schiet in
je kleren als een bezetene. Ik kan niet meer, maar ik moet. Ik moet dat vervloekte
kamptempo toch trachten bij te houden. Anders loopt het me onder de voet en
dat wil ik niet. Eindelijk oprukken voor het morgen-appèl. Gelukkig even rust.
En als we op de appèlplaats aangekomen zijn en we op de plaats rust staan,

dan kan ik mijn morgen-gebed doen, mijn trouwe Vader smeken om kracht en
om Zijn troostende nabijheid en om te mogen lijden als een Christen, die Zijn
God in dezen dele verheerlijkt en de wereld, de engelen en de mensen in de ogen
kijken durft en kan. En dan wéét ik het weer: het schouwspel in Dachau wordt
vandaag voor mij weer een heerlijke dag, een feestdag van levensgemeenschap
met mijn God. En dat is alles wat ik nodig heb."
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