
SAMENKOMSTEN VAN GELOVIGEN

Bidden in Dachau was, schreef deze predikant, 'bidden zonder ophouden.
Je was gebed. Het leven was bidden en het bidden leven. Ook als er geen
gebedswóórden waren, was er toch gebed. Het leven was een voortdurend
dag en nacht bezig zijn met God ... Het was alsof je door een geopende
hemelpoort heenbad en Gods Vaderhart inbad.'!

Wij zijn er van overtuigd dat het gebed aan velen in de eoncentratie-
kampen de kracht verleend heeft waarvan Bakels en ds. Knoop getuigden -
ja Bakels zag het zo dat het leven in de kampen, in 'het Rijk van de Zwarte
Engel', 'sub specie aeternitatis wezenlijk' was - wezenlijk, vergeleken met de
'normale' wereld: 'Het KZ was een bovenaardse plaats waar men God en
Anti-God in dodelijk gevecht kon zien, heren en voelen', dagelijks."

Naast de persoon der gelovigen was er de groep. In Natzweiier leidde
Bakels 'nu en dan, vooral op zondagavond' een kerkelijke bijeenkomst.
Een Noor in het kamp bezat een in zijn sok verborgen bijbeltje; Bakels
leende het, liet door een andere Noor een tekst in Engelse vertaling voor-
lezen en schreef deze meteen in het Nederlands op een vodje papier-

'Ik ging terug naar mijn Block. Als onze Blockälteste min of meer 'goed' was, ...
verwittigde ik hem. Hij vond het idioot, maar van hem zouden we geen last
hebben. Wel moesten we een post uitzetten. Twee posten werden uitgezet. In
het slaapvertrek tussen de britsen zaten we: vijf, tien, twintig, soms zestig, tachtig
schimmen, gezeten op de onderste britsen. Bij de ingang van de slaapzaal een post;
bij de ingang van de barak een post. Dan was er kerkdienst. De Bijbeltekst werd
voorgelezen. Er volgde een beschouwing dienaangaande. De tekst was zó
gekozen dat zij in rechtstreeks verband met onze verdoemde situatie kon worden
gebracht. Daarna volgde een gebed. Er waren mensen van allerlei 'gezindte'.
Na het gebed waren er altijd een paar die 'wees gegroet Maria' baden. Of er was
er een die de geloofsbelijdenis opzegde. Sommigen sloegen een kruis, ook wel
protestanten. Soms was er een R.K. geestelijke die ons zegende, Latijn prevelend.
Tijdens deze verrichtingen hielden wij de post bij de deur in de gaten, en hij op
zijn beurt die bij de ingang. Er waren ook bijzonder grove kerels bij de samen-
komsten, en kwaadaardige. Er waren ook ongelovige bij. Er waren ook wel
communisten bij. Tijdens de samenkomsten op zondagen in NatzweiIer was een
voortdurende stroom van kracht duidelijk voelbaar. De kracht stroomde van
buiten af in ons, en de ons vervullende kracht verbond ons alsof wij elkaar bij de
hand hielden, de kracht stroomde van man tot man de kring rond, en terug, en
heen en weer. Christus was namelijk in ons midden. Na afloop gingen wij niet
tegelijk uiteen, maar één voor één, of met z'n tweeën, om niet op te vallen. De

1A.v., p. 135. a F. B. Bakels inElseviers Magazine, 3 mei I975.
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