
KATHOLIEKEN IN BUCHENWALD

In Buchenwald was het de katholieke Amsterdammer Jan Robert die er
als verpleger in het Revier in slaagde, regelmatig hosties en kerkelijke wijn
het kamp binnen te smokkelen; uiteindelijk konden daardoor wekelijks
enkele duizenden katholieke gevangenen de communie ontvangen. Robert
was tevens de organisator van kerkelijke bijeenkomsten van Nederlandse
katholieken die op de vrije zondagmiddag plaatsvonden in een beukenbosje
dat binnen de kampmuur lag:

'Lispelend was de afspraak gemaakt. Drentelend slenterden de mannen tussen
de beuken en de lezende, zingende, dansende, boksende gevangenen. Tot aan
een forse beuk en een hoop zand, waarop de augustuszon brandde. Daar kropen
zij bij elkaar. In een grote kring. Twaalf mannen. Roestig in hun gezicht van
regen en zon. Velen knoken van het magere leven. Maar in hun ogenlichtte de
geestkracht. In hun midden zat Robert. De priester zat daar met gebroken
klompen en bond met een koperdraad de stukken aaneen. Het eerste woord was
van Robert: 'Mannen, vrienden; van het korte rustuur van deze zondagmiddag
maken wij gebruik om als katholieken een oefening te houden. We hebben nu
eindelijk een priester bij ons. Hij kan ons enkele sterkende gedachten meegeven.
We zullen beginnen met het fluisterend bidden van een tientje van de Rozen-
krans, waarna Jos een priesterlijk woordje zal spreken.'

De priester ging rechtzitten, keek even de kring rond en terwijl hij een krant
tussen zijn vingers rolde, sprak de priester tot zijnmedegevangenen: 'Vrienden
van Buchenwald, wij zijn samen vervolgden door een meedogenloze vijand.
Wij weten niet welke toekomst ons wacht. Ons lot ligt in Gods hand. Maar om
onze God worden wij in dit kamp uitgelachen en om ons geloof dwazen ge-
noemd. Onze medegevangenen zijn ons niet goed gezind, omdat wij een God
belijden. Wij moeten hen ontwijken om niet door hun verraad te vallen. Vrienden,
wij zijn verbarmenen voor de Duitsers en uitgestotenen om ons geloof Maar
daarom zijn wij fier. Wij zoeken de verdrukking niet, maar om God vervolgd te
worden is onze roem. Het woord van God is voor ons: Zalig, die vervolging
lijden. Daarom kan in ons hart een lied weerklinken van vreugde, omdat wij
ongeweten door anderen de rijkdom van God nog bezitten. Daarom kunnen wij
ook het gevaar trotseren hier onder deze beuk bijeen te komen, tegen alle kamp-
wetten in, om over God te spreken, om samen te bidden en samen plannen te
beramen voor verlevendiging van ons geloof ondanks alle onderdrukking. Wel-
licht zijn ze thans in een of andere kerk van Nederland geknield voor het Aller-
heiligste en bidden voor ons. Laten wij daarom in de geest naast hen neerknielen
en meebidden voor hen. Die afstand van 600 km tussen hen en ons valt weg in
het gebed. God is onze gemeenschappelijke Vader. Hij zal in onze plaats zorgen
voor de onzen. Hij zalons terugbrengen of voor hen blijven zorgen. Daarom
mogen wij niet verslappen in Zijn dienst, maar onze trouw tonen door de daad.
Hij vraagt van ons kracht en offermoed. Wij zien hoe in dit kamp het ongeloof
de geesten besmet. Onze houding moet een verdediging zijn van het christen-
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