
HET CONCENTRATIEKAMP

geloof. Wij moeten een weldoordacht plan doorvoeren om de duizenden katho-
lieken te steunen tegen de druk van heidendom en cornmunisme .

. . . Vrienden van Buchenwald, ik stel U voor, St. Jozef als beschermer te
kiezen van ons geestelijk werk. Hij heeft in ballingschap eens Jezus en Maria
beschermd. Hij zal ook de beschermer zijn van onze ballingschap.' '1

Als kamp waar in beginsel alle geestelijken en predikanten ondergebracht
moesten worden, nam Dachau natuurlijk een speciale plaats in. Er kwamen
daar in totaal, gelijk reeds in hoofdstuk I vermeld, bijna acht-en-twintig-
honderd, hoofdzakelijk katholieken, terecht van wie ten tijde van de bevrij-
ding nog bijna achttienhonderd (ruim veertienhonderd katholieken, bijna
vierhonderd protestanten) in leven waren. Ook vermeldden wij in hoofd-
stuk I al dat in Dachau in januari' 4I in een van de Priesterblodes een kapelletje
ingericht mocht worden. Godsdienstoefeningen mochten overigens in '4I
en '42 alleen gehouden worden in de barak waarin de Duitse geestelijken
ondergebracht waren, en een bijbel was in het kamp niet aanwezig; ds. J. van
Raalte, gereformeerd predikant uit Ermelo, in de zomer van' 40 gearresteerd,
begin '41 naar Buchenwald gebracht, was, toen hij ruim een jaar later naar
Dachau verplaatst werd, de eerste die een bijbel meebracht (hij had die in
Buchenwald uitgereikt gekregen).

In december' 42, bij het begin dus van de 'tweede fase' (men herinnere zich
wat zich tijdens Pasen '42, in de 'eerste fase', in Dachau met de Poolse en
andere priesters afgespeeld had), kregen de geestelijken voor het eerst verlof,
ter gelegenheid van het Kerstfeest het kapelletje te versieren; bij het altaartje
kwam een kribbe te staan. 'In mijn armoedige gevangeniskledij, hier en daar
kapot, met het vuil van het veld er nog op' (alle geestelijken en predikanten
waren bij het groentetuin-Ko111mando ingedeeld), 'zat ik daar', aldus kapelaan
Rothkrans,

'op de houten vloer. De knieën deden pijn op de harde bodem, mijn lichaam
vermagerd en koud. Maar ik voelde dit alles niet .

. . . Ik dacht niet meer aan mijn eigen leed en lijden en voelde geen honger,
geen koude, geen onrust en angst meer in mijn hart, maar voelde enkel en alleen
nog maar de liefde tot de Liefde daar voor mij in de kribbe. Tranen van vreugde
en dankbaarheid stroomden over mijn wangen en vielen op de grond. Ik voelde
mij als in een hemel van geluk en zaligheid, terwijl ik toch in een hel van ellende
en boosheid was."

1J. Spronck in 'Vergeet 111.eniet', Tijdschrift voor katholieke stijl en levensvorm, II
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