
PRIESTERS EN PREDIKANTEN IN DACHAU

Voor de Nederlandse predikanten in Dachau vormde het een probleem,
in hoeverre zij aan plechtigheden in een katholieke omgeving mochten
deelnemen. Was het gezelschap van CIrristenen dat de Gestapo in Dachau
bijeengebracht had, een 'gemeenschap', een 'kerk' sui generis ? Ds. van Raalte
schrijft :

'De hervormde broeders dachten daarover niet gelijk en wij gereformeerden
evenmin. Enkelen van ons stelden zich op het standpunt, dat wel niet alles in
orde was, maar dat men het bezien moest van het standpunt van bijzondere
omstandigheden; anderen hadden bezwaren ... We zijn met dat punt, waarover
we aanvankelijk veelmet elkaar gesproken hebben, niet klaar gekomen.'!

Dat nam niet weg dat binnen deze Nederlandse groep in Dachau (zes-en-
veertig katholieken, zeventien protestanten, allen afkomstig uit een bij uitstek
'verzuild'land) over en weer meer begrip kwam. Van ds. N. Padt, hervormd
predikant te Zutfen, begin september '42 gearresteerd omdat hij in een
kerkdienst voor de koningin gebeden had, en eind' 42 Dachau binnengevoerdê,
kreeg kapelaan Rothkrans eens te horen:

"Nu pashier illDachau heb ikleren begrijpen en zien, dat een katholiek geeste-
lijke een heel gewoon natuurlijk mens is, waarvoor ik vroeger haast een duivelse
schrikhad, alsvoor iemand uit een heel andere wereld. En dit kunje me geloven',
zo zei hij verder, 'wanneer ik weer eens thuis mag komen, zal het eerste zijn wat
ik tot mijn gemeente zal zeggen, dat jullie, katholieke priesters, heel gewone,
natuurlijke en goede mensen zijn, want dit weten zij absoluut niet. Jullie zijn
steeds voor een soort boeman door hen en ook door ons gehouden.' '

Rothkrans vond dat 'toch wel sterk'.3
Padt die zich zo uitgelaten had, was binnen de groep der predikanten de

enige vrijzinnige; persoonlijk kon hij met zijn collega's goed overweg, maar
overigens stond hij, zo voelde hij het, 'praktisch overal buiten' en bij de
zondagmorgen-samenkomsten der predikanten bleefhij na enige tijd weg" -
een aanwijzing dat, bij alle gemeenschappelijk lijden, het plantje van de
oecumenische gedachte lang niet overal in de concentratiekampen wortel
geschoten heeft. Misschien was dat in de Priesterblocks in Dachau ook niet
anders te verwachten. Er hebben zich, dat spreekt vanzelf, elders situaties

1 J. van Raalte: In het concentratiekamp (1945), p. 69. 2 Padt was in de zomer van '40
al enkele maanden in arrest gehouden, omdat hij van '33 af op allerlei wijzen ge-
ageerd had tegen het Derde Rijk. 3 J. Rothkrans: Dachau, hel en hemel, p. 138.
4 'Verslagvan mededelingenvan N. Padt' (z.j.),p. 3 (GC).

541


