HET CONCENTRATIEKAMP

voorgedaan waarbij katholiecken en protestanten, vier eeuwen verdeeldheid
ten spijt, zich in hun barre nood één voelden in het geloof en elkaar een
geestelijke hulp konden bieden die met grote dankbaarheid ontvangen werd

Er zijn, wij herinneren er aan, van ’33 tot '45 in totaal in de ‘officiéle’ concen-
tratickampen naar schatting ca. éénmiljoenzeshonderdvijftigduizend ge-
vangenen ingeschreven (de niet-ingeschrevenen ten aanzien van wie de
kampen louter als oorden van executie fungeerden, blijven buiten beschou-
wing) en van die éénmiljoenzeshonderdvijftigduizend zijn ca. éénmiljoen-
honderdduizend omgekomen; omstrecks honderdduizend gevangenen zijn
vrijgelaten, omstrecks vierhonderdvijftigduizend bevrijd. Niet al die ge-
vangenen hebben in gelijke mate geleden. V46r het uitbreken van de tweede
wereldoorlog was het bestaan in de kampen, in die wereld van ‘koude
wreedheid’, buitensporig hard, maar niet dodelijk; dodelijk werd het tijdens
de oorlog tot eind 42 (de ‘eerste fase’) en opnieuw van eind *44 af (de ‘derde
fase’); in de tussenliggende bijna twee jaar (de ‘tweede fase’) stierven minder
gevangenen.

Dan waren, de oorlogsperiode als geheel genomen, de overlevingskansen
bijvoorbeeld in Auschwitz, Mauthausen en Gross-Rosen beduidend ge-
ringer dan bijvoorbeeld in Dachau en Buchenwald (om van Vught niet te
spreken) — in die eerste kampen was dus, vergeleken met de laatste, de strijd
om het bestaan veel verwoeder, de druk zwaarder, waren de ontberingen
groter en de spanningen ndg extremer.

Meer dan ecn miljoen gevangenen is bezweken of afgemaakt. En de
overlevenden? Wij willen ons hoeden voor globale uitspraken. Het moge

! In Natzweiler kwam Bakels, pas uit het Revier ontslagen, maar nog steeds ‘héél,
héél zwak’, na een appel dat in een felle sneeuwjacht afgenomen was, pastoor
A.J. Scheers uit Velp tegen die begin mei ’42 opgepakt was wegens hulp aan Joden
en ‘piloten’ - ‘een uitermate zachtzinnige man. Wij hadden’, schrijft Bakels, ‘een
gesprek over de voelbare goddelijke aanwezigheid. Toen stond hij stil, en zei: ‘Je
bent protestant, maar ik wil jou zegenen.” Wij stonden naast een barak in de
voortstuivende sneeuw. Hij fluisterde een hoeveelheid Latijn. Toen maakte hij
over mijn gezicht en borst een kruisteken, zeggende: ‘In nomine Patris, et Filii, et
Spiritus Sancti .. " O, wat heeft dat geholpen.” (F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel,

p- 193-94).
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