
OUDEN VAN DAGEN/JEUGDIGEN

Wat de verschillen in leeftijd betreft, verdienen twee groepen onder de
gevangenen onze aandacht: de ouden van dagen en de jeugdigen.

Ouden van dagen (misschien moeten wij deze groep aanduiden alsdiegenen
die ouder waren dan omstreeks zestig jaar) hadden het in de kampen extra
zwaar: zij waren zwakker, konden het hoge tempo physiek moeilijker bij-
houden, waren psychisch minder soepel, trokken zich veelal de vernederingen
die zij dagelijks ondergingen, sterker aan en konden er daarbij dan zwaar
aan tillen dat met hun leeftijd generlei rekening gehouden werd. Eerbied
voor de ouderdom bestond niet - integendeel: aan ouden van dagen werden
soms de moeilijkste taken toegeschoven, zij werden in de barakken van hun
plaats gejaagd, ook wel vrijelijk door jeugdige medegevangenen mishandeld.
'Toutes les conventions qui maintiennent une certaine civilité à I'égard du vieillard
sont anéanties", schrijft de Fransman David Rousset in zijn grote studie over
de concentratiekampen, gebaseerd op zijn ervaringen o.m. in Buchenwald
en Neuengamme: 'Le vieillard est un objet de dérision et de mepris pour sa
faiblesse.'l Ir. J. Gerber, directeur van gemeentewerken in Bussum, in juni '44
gearresteerd omdat hij een gemeente-arbeider ontslagen had die eigener
beweging de bezetter handlangersdiensten bewees, trof in Vught, Sachsen-
hausen en twee Aussenuommandos van laatstgenoemd kamp tot aan zijn
vrijlating (begin februari '45) maar weinigen aan die even oud waren als
hijzelf (negen-en-vijftig) of ouder: niet meer dan 2% van alle gevangenen,
schatte hij later. 'Daardoor was', schreefhij,

'het kampleven geheel op jonge mensen ingesteld en vielen de ouderen er
positiefbuiten. In de normale maatschappij heb ik aan het ouder worden weinig
aandacht besteed. Ik gevoelde me fit en kon nog met volle energie mijn werk
verrichten. Ik bemerkte het ouder worden niet. Maar in de concentratiekampen
was dat volkomen anders. In de eerste plaats werd je door de jongeren als oud
gequalificeerd en geclassificeerd;vervolgens bleek, dat ik niet zo vlug meer was
als al dejonge mensen of niet zo snel meer reageerde. De bevelen hoorde ik niet
zo goed meer en 0111 iets te lezen moest ik mijn bril voor de dag halen. In de
samenleving heeft de ouder wordende zijn bepaalde sfeer, waarin hij wordt
gerespecteerd; in het concentratiekamp is alles meedogenloos en word je onder
de voet gelopen, wanneer je de geforceerde gang niet kunt bijhouden. En dat
geschiedde door de HäJtlinge zelf,"

1 D. Rousset: L'Univers Concentratlonnaire (1946), p. 65--66. 2 J. Gerber: Mijn
ervaringen ingevangenis en concentratiekamp (z.j.), p. 14.
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