
HET CONCENTRATIEKAMP

geschied is, weten wij niet. Bekend is wel dat toen en later arbeid die iets
met de oorlogvoering te maken had, steeds door hen geweigerd werd - zij
wilden niet op vliegvelden werken, geen oorlogstuig vervaardigen (dat was
vooral van belang in de 'tweede fase'), geen wapens vervoeren. In Ravens-
brück leidde dit in de winter van '43 op '44 tot een conflict dat door een
Nederlandse Getuige die er bij betrokken was, Jeanne Kemna, aldus be-
schreven werd:

'Met vijf-en-tachtig vrouwen (allen geloofszusters van mij, dus Jehova's
Getuigen) hadden wij geweigerd militaire arbeid te verrichten. De Kommandant
gaf ons een week bedenktijd. In dezeweek moesten wij sneeuw ruimen en kruien
(het was in de winter). Bovendien kregen wij de helft minder eten, geen strozak
meer en ook geen dekens; in plaats daarvan werden de ramen dichtgetimmerd,
opdat wij geen frisselucht meer zouden krijgen.
Toen de week bedenktijd om was, werden wij in de gevangenis in het concen-

tratiekamp gebracht. Daar vroeg de Kommandant nogmaals wie militaire arbeid
wilde verrichten, maar niemand meldde zich. Daarop gaf hij opdracht ons ieder
25 stokslagen te geven en er werd meteen mee begonnen. Wij werden één voor
één op een soort blok vastgesnoerd en op 't blote zitvlak geslagen.Een zuster van
ons die drie maanden eerder al geslagen was en aansluitend twaalf dagen niet te
eten had gehad (ook al voor het weigeren van militaire werkzaamheden), werd,
omdat zij nog niet geheel genezen was, tegen de knieholten geslagen. Zij is twee
dagen later aan deze mishandeling bezweken. Ook een andere geloofszuster is
korte tijd later tengevolge van deze vreselijke slagen overleden. Ik heb zelf
gedurende deze mishandeling een andere zuster aangemoedigd met de woorden:
'Kop op, meid, Jehova zal hun wel vergelden.' Dit werd door de Kommandant
opgemerkt en ik kreeg daarop nog eens 25 stokslagen. Bovendien werd ik nog
vijf weken in de Bunker opgesloten.
Daar wij onze houding niet wijzigden, werden de straffen hoe langer hoe

zwaarder. Een zekere Mayer kwam ons waarschuwen en zei dat, alswij zo door-
gingen, hij ons de datum al kon noemen, waarop wij gehangen zouden worden.
Op het laatst kregen wij haast niets meer te eten. Drie dunne sneedjesbrood en
wat water per dag en verder niets. Geen koffie of thee meer, alleen nog water.
Wij vielen met de dag af, en zij die een ziekte hadden, waren er het ergste aan
toe. Weldra deden zich verschijnselenvan hongertyphus en buiktyphus voor (zo
werd de ziekte tenminste door de gevangenen genoemd).
Als echter één van ons naar de dokter ging om geholpen te worden, werd zij

door deze geneesheer weggejaagd met de woorden: 'Laat Jehova jullie maar
beter maken! Waar blijft danjulliejehova? Hoort Hij jullie niet meer? Jullie
hebben toch het eeuwige leven l' enz. Toen ik mij tijdens het bomen omhakken
en takken kappen in mijn duim hakte en naar de dokter ging, werd er in het
geheel niet naar omgekeken en kreeg ik alleen de boodschap: 'Laat Jehova het
maar beter maken.' Mijn misvormde duim is hiervan het bewijsstuk.
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