
JEHOVA'S GETUIGEN

... Onze geloofszusters, die hongertyphus gekregen hadden, (waren) er slecht
aan toe. Zij werden op speciaal bevel van de Kommandant naar de Bunker (don-
kere cellen) gebracht. De vrouwelijke SS waren allen bang in hun nabijheid te
komen uit angst ook typhus te zullen krijgen. Het waren in totaal tien van ons,
die onder deze omstandigheden opgesloten werden. De Kommandant had verder
opdracht gegeven er helemaal niet naar om te zien, en hen alleen te voorzien van
hun dagelijkse portie brood. Deze zusters zijn allen in de kou in deze donkere
cellen gestorven ... Dit was een geweldig getuigenis voor het gehele kamp.
De straftijd van geen-eten heeft zes weken geduurd. In die tijd had onze

Block-oudste (een politieke gevangene) de opdracht gekregen om scherp op ons
te letten en hen, van wie zij dacht, dat zij de leiding van de Jehova's Getuigen
hadden, te noteren. Zij heeft toen dertien van onze geloofszusters opgeschreven.
Deze dertien zusterswerden's nachts van het bed gelicht en weggebracht. Zoals
wij later van andere gevangenen gehoord hebben, werden zij opgehangen."

De door de Jehova's Getuigen aan de dag gelegde vastheid van overtuiging
was, aldus Jeanne Kemna, 'een geweldig getuigenis voor het gehele kamp'.
Dat is juist, maar slechts tot op zekere hoogte. De Jehova's Getuigen vormden
een afgesloten en als apart, ja ietwat buitenissig beschouwde groep; ze
bestond veelal uit vrouwen en mannen uit heel eenvoudige milieus die het
in het leven moeilijk gehad hadden. 'Their farmer resentment at their OWI1

personal fates changed into an arrogant contempt for everyone and everything
which did not belong to their own little select group', schrijft Margarete Buber,
weduwe van de in de Sowjet-Unie geliquideerde Duitse communistische
leider Heinz Neumann, begin '40 samen met ca. honderdvijftig andere
Duitse cornmunisten door Stalin aan de Gestapo uitgeleverd en in augustus
opgesloten in Ravensbrück, waar zij Blockälteste werd in een barak van de
Bibelforscher. 'Each of them', voegt zij toe, 'felt herself the chosen instrument of
God's wrath and wallowed with joy in the thought that the u/hole of humanity was
soon to be plunged forever into fire and brimstone.'2
Afgewend van de wereld als zij waren, weigerden de Jehova's Getuigen,

op welke wijze ook actief tegen de SS te ageren. Sterker nog: zij werden
in hun 'passiviteit' door de SS zozeer vertrouwd dat zij in talrijke kampen
posities kregen die hen met de SS in direct contact brachten: als helpsters in
SS-cantines, als schoonmaaksters in SS-barakken en in de villa's der SS-
officieren, als kindermeisjes van de kinderen dier officieren. In de aparte
barakken der Jehova's Getuigen (die apartheid werd hier en daar eind' 43 op

1 Jeanne Kenma in Vertroosting, IlO (okt. 1945), p. 17. 2Margarete Buber: Under
two dictators (1949), p. 234.
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