HET CONCENTRATIEKAMP

‘Bijna tweehonderd treden leidden de diepte in. Zij mochten van die ruwe
trap geen gebruik maken maar moesten langs de rotswand omlaag klauteren.
Enkelen vielen te pletter. De overigen kregen beneden twee aan twee een draag-
stel op de schouders, op dat draagstel werd een loodzwaar rotsblok gelegd. In
een lange rij en in looppas moesten zij die last via de treden naar boven dragen.
Sommige rotsblokken tuimelden omlaag en verbrijzelden de voeten van én of
meer dragers. Dan klonken schoten. Wie levend bovenkwam, werd onmiddellijk
weer naar de bodem van de groeve gejaagd om een nieuw rotsblok te halen.
Elke minuut werd een matteling, boordevol doodsangst.

Zo ging het door, uur na vur.

Velen . . . pleegden al die eerste werkdag zelfmoord door zich van de rand van
de groeve te pletter te werpen ... Op de derde dag . .. werden de Joden met
vreselijke ranselpartijen over de lijn der bewakers gejaagd waarna zij van de
wachttorens uit met machinegeweren in hele groepen neergeschoten werden.
De dag daarna was het niet meer af en toe één Jood die in de diepte sprong, maar
zij gaven elkaar de hand en de eerste trok negen of zelfs twaalf kameraden met
zich mee.’

‘Normaal’ werd in ’42 van de vijftien- tot zestienhonderd gevangenen van
het Steinbruch-Kommando gevergd dat zij per dag driemaal granietblokken
naar boven sjouwden om ze te storten op de plaats waar de vrachtauto’s van
de Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH opgeladen werden; soms werd het
zesmaal — dan beklommen de gevangenen, hoe verzwakt zij ook waren, in
totaal per dag meer dan duizend treden en legden zij meer dan twintig
kilometer af.! Sebil Minco, veroordeeld als lid van de Geuzengroep, werd
in mei '43 (in de ‘tweede fase” dus, de fase der ‘verzachtingen’) Mauthausen
binnengevoerd (hij werd er begin augustus naar Auschwitz op transport
gesteld). “Van de duizenden en duizenden Joden, waaronder een groot deel
Hollanders, waren bij mijn komst in het kamp’, zo schrijft hij,

‘nog achttien over. Het waren Polen, Duitsers, één Belg, één Fransman en één
Hollander. Deze Hollander zat reeds 10 maanden in Mauthausen, maar hij zag
er zo volkomen uitgeteerd uit, dat hij het er nooit meer lang kon volhouden.
De Joden rukten in een speciaal Kommando uit, dat onder de heldhaftige leiding
stond van Zigeuners. Het voornaamste werk dat wij deden, was in looppas
stenen dragen van beneden uit de steengroeve tot boven in het kamp. Bij het
Lazarett-Lager werden barakken gebouwd, die speciale werkbarakken waren voor

! In Mauthausen bestond een tijdlang ook een Strafkommando dat louter uit ter
dood veroordeelde SS’ers en militairen van de Wehrmacht bestond. Op hun blote
ruggen werd telkens een granictblok van 30 tot 40 kilo vastgesjord.
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