
DE JODEN IN MAUTHAUSEN

invalide of zwakke gevangenen. Uit de aard der zaak was het voor Joden ver-
boden in dit Lager te komen, ziek of niet ziek. Was een Jood zover ziek dat hij
niet meer kon werken, dan waren er drie oplossingen voor:

re. hij meldde zich ziek, dan kreeg hij een benzinespuitje en het was gedaan;
ze. hij pleegde zelfmoord, waarvoor twee methoden waren, nl. in de electrische

hoogspanning lopen, wat een onmiddellijke dood veroorzaakte, of tussen de
keten van wachtposten, die om het kamp stond, doorvluchten, wat meestal een
dodelijk schot tengevolge had;

3e. hij ging toch naar zijn werk, wat meestal tot gevolg had, dat hij doodgesla-
gen werd. Dit was natuurlijk de onaangenaamste methode, maar het kwam toch
veel voor, daar men op het ogenblik dat men zag, dat werken nog welmogelijk
was, niet de moed bezat om zelfmoord te plegen .

. . . Ik was nog maar enkele dagen in het Lager toen wij stenen moesten dragen
vanuit de steengroeve naar het Lager. Deze stenen werden in de middagtijd met
dynamiet uit de granietwand gesprongen en hadden over het algemeen vlijm-
scherpe randen, die er natuurlijk voor ons niet speciaal afgevijld werden, zodat
het vel aan handen en rug erbij neerhing. Langs de hele route waar wij lopen
moesten, stonden SS'ers en Zigeuners opgesteld, die met geweerkolven en stok-
ken het tempo er inhielden. Wij konden beneden onze stenen zelf uitkiezen, maar
er werd natuurlijk wel nauwkeurig op gelet, dat wij geen te kleine zouden nemen.

Onze Block-oudste was een grote antisemiet en bovendien iemand die van
chicanes hield. Als wij 's avonds in het Lager kwamen, moesten we eerst buiten
onze schoenen schoonmaken. 'Schoenen' is wel een zeer hoogdravend woord
voor deze plankjes met een stukje linnen erop. Dan met de schoenen in de hand
op blote voeten naar het wasruim, waar wij ons helemaal moesten uitkleden. Dan
moesten de kleren schoongemaakt worden, waarbij de Block-oudste er nauw-
keurig op lette dat geen spetje modder op het goddelijke blauw-witte pak bleef
zitten; dan kregen wij een koude douche, waarbij de Block-oudste onze wonden
desinfecteerde met een grote ruwe borstel, wat volgens hem de beste methode
was om dit soort wonden te behandelen. Als wij onze kleren uittrokken, dan
was dit door het bloed meestal samengekleefd aan het vlees, waar de Block-
oudste dan speciaal het recht voorbehield om dat los te trekken. Dan werden we
gecontroleerd of onze wonden wel goed gedesinfecteerd waren en of er geen
modder aan onze voeten zat, waarna wij ons konden afdrogen met vijftien man
aan één handdoek. Dan konden we onze kleren weer aantrekken en in het aller-
beste geval, wat echter meestal een uitzondering was, mochten wij in de rij gaan
staan om brood te ontvangen. Dit kwam echter niet te vaak voor, want meestal
vond de chef wel iets dat niet naar zijn zin was en moesten wij, voor wij ons brood
kregen, sport maken, d.w.z. met doorgezakte knieën door de zaal huppelen met
de handen vooruitgestrekt, over de gebouwde bedden van de Rijksduitsers
springen om ze dan weer netjes te mogen opbouwen en dergelijke chicanes
meer. Doodmoe kregen wij dan's avonds om 10 uur OIlS brood, een armzalig
stukje met een nog armzaliger stukje worst ... Dan gingen wij slapen. Wij
kregen 3 matrassen met vijftien man toegewezen. Deze matrassen zijn zo groot
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