
HET CONCENTRATIEKAMP

rampzalig en daar zij al de gewoonte hadden, die gevoelens op elkaar af te
reageren, was het wel onvermijdelijk dat zich bij hen de neiging voordeed,
negatieve indrukken met betrekking tot enkele gevangen van een bepaalde
nationaliteit tot allen uit te strekken die van die nationaliteit waren. Men
verlieze voorts niet uit het oog dat de gevangenen in directe zin het meest te
lijden hadden onder de kamp-'aristocratie' - als in die 'aristocratie', die op
zichzelf allerminst een selectie was naar menselijkheid maar juist naar hard-
heid, de leden van een bepaalde nationaliteit domineerden, dan heette het al
spoedig dat de andere leden van die nationaliteit evenmin deugden.
Dat was bijvoorbeeld het geval in Ravensbrück.
Het kamp was uitgebreid en goeddeels gebouwd door Poolse vrouwelijke

gevangenen en een aantal hunner had er 'de macht veroverd' en ook haar
stempel op het kamp kunnen drukken, zozeer zelfs dat er Poolse benamingen
in zwang waren (wie elders 'Bloikálteste' heette, heette in Ravensbrück
'Blockova'). Gevangenen van andere nationaliteit hebben de Poolse kamp-
'aristocratie' over het algemeen negatiefbeoordeeld, maar Anne Berendsen
trof onder de Polen toch 'bepaald grote persoonlijkheden' aan; haar viel bij
die Polen 'de zeer diepe kloof' op tussen de ontwikkelden en 'de nog
zeer rudimentaire massa', die overigens 'vol gevarieerde belangstelling'
gebleven was. De Tsjechen schreef zij een' onvergelijkelijk organisatietalent'
toe, de Oekraïnse en Russische arbeidsters vond zij 'vaak zeer primitief',
'maar dat zonder nederigheid of gevlei', de Noren noemde zij 'een prettige
troep', de Belgen waren 'dikwijls onhebbelijk en grof, maar ook enkelen
alleraardigst', en de Françaises stelde zij boven alle andere gevangenen - 'ze
weerstreven de Duitsers steeds en consequent' en 'er zijn onder hen de liefste
en meest gracieuze bejaarde dametjes, die in de tierende bende evenzeer hun
betoverende hoffelijke maniertjes en beminnelijkheid bewaren als thuis.'!
De Nève (Sachsenhausen) had voor de Polen geen goed woord over:

'Voor een pijp tabak of een korst brood bestelen en verraden zij elke ge-
vangene die geen Pool is. En met dat alleggen zij een arrogantie aan de dag
waarbij die der Duitsers kinderspel is.'2 Niet veel anders Boellaard (Natz-
weiler, Dachau): 'Veel slechte eigenschappen van de Duitsers zijn in de
Poolse intelligentsia terug te vinden' - alleen de 'Poolse boeren' vond hij
'inderdaad beter'. Hij stelde 'qua kampfatsoen' de Slowenen bovenaan,
gevolgd door de Noren, de Vlamingen, de Nederlanders, de Fransen (wèl met
esprit, maar 'ruzie-achtig, querulant, chicaneus, onmogelijk') en de Russen."

1 Anne Berendsen: Vrouwenkamp Ravensbrück, p. 81-84. 2 E. de Nève: Glorieuzen,
p. 322. 3 'Verslag van mededelingen van W. A. H. C. Boellaard' (I juli 1946),
p. 9 (Doc I-I28 A, a-r).
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