
HET CONCENTRATIEKAMP

,4I Sachsenhausen binnengevoerd werd. 'De Nederlanders hadden, toen ik
in Sachsenhausen kwam', zo verklaarde hij na de oorlog,

'een zeer slechte naam onder de andere gevangenen en een Nederlandse groeps-
geest was er niet, evenmin iets dat op groepsverband leek. Deze Nederlanders
kenden de kampmentaliteit niet en begrepen er ook niets van. Niet alleen was er
geen groepsverband onder de Nederlanders maar ieder nationaal verband ont-
brak, van een nationale geest was geen sprake. Eén waren zij slechts in hun haat
tegen alles wat Mof was. Daarbij kwam een grote haat tegen ons, communisten,
die bij een deel van de niet-communisten eigenlijk altijd is blijven bestaan. Ik
herinner mij nog een gesprek, een van de eerste avonden na het affluiten op het
Block. Bedden waren er nog niet, we lagen allen op de grond. Daar werd duide-
lijke taal gesproken: na de oorlog zou men wel met ons communisten afrekenen.

Hoe weinig de Nederlanders de kampmentaliteit begrepen, moge blijken uit
de volgende feiten, uit de eerste tijd. Onze Blockälteste was een Duitser die vele
jaren in diplomatieke dienst werkzaam was geweest, een man van grote bescha-
ving, die echter door lange gevangenschap wel had geleden. Deze Blockälteste wist
met de grootste moeite, door zijn relaties in het kamp, de koffers van ons uit de
Effektenkammer los te krijgen met de verschillende levensmiddelen en versnaperin-
gen die velen van ons nog bij zich hadden. Wat deden de Hollanders nu om hun
erkentelijkheid uit te drukken? De Blockälteste kreeg bijvoorbeeld twee koekjes!

In de tijd dat er pakketten kwamen, was de zaak nog niets beter. Het ergerde
de Duitsers dat de Hollanders onder elkaar precies dezelfde kleingeestigheid aan
de dag legden. Twee zeer goede vrienden, twee Nederlanders dus, waren met
elkaar overeengekomen, alles wat zij kregen samen te delen. Hoe deden ze dat nu?
Kwam. er een pakket, dan werd alles op de millimeter nauwkeurig verdeeld. Dan
moest ten overvloede een van de twee nog omstaan om vast te stellen voor wie
de portie was.

Kregen de Duitsers een pakket, dan werd eenvoudig de hele boel samen ver-
orberd, deden ze samen, dan nam iedereen wat hij wenste tot de boel op was.

De Duitsers hadden in hun groep oud-emigranten die op last van de Neder-
landse regering door Nederlandse militairen of politie over de grens waren gezet,
teruggezonden warennaar Duitsland en zo de Nazi's in de hand waren gespeeld.
Zowel burgers als militairen. Dat deed de Duitsers de bittere vraag stellen:
'Wanneer Hitler jullie landje niet was binnengevallen, wat zouden jullie dan
hebben gedaan? Jullie zijn toch pas begonnen met de strijd tegen Hitler in de
oorlog, jullie hebben het fascisme niet bestreden, integendeel gesteund. Jullie
waren onze principiële vijanden vóór de oorlog en eigenlijk zijn jullie het nog.'
Aldus werd de Nederlander door de Duitser gewantrouwd."
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