
Verzet

In de bezette gebieden, ook in Nederland, klampten velen zich telkens
opnieuwaan de verwachting vast dat Duitsland binnen enkele maanden
zou ineenstorten - in welke mate die verwachting ook in de eoncentratie-
kampen een belangrijke rol gespeeld heeft, weten wij niet. Ze hing in de
bezette gebieden samen met het oorlogsnieuws, maar dat oorlogsnieuws
drong, zelfs in zijn Duitse versie, tot verscheidene kampen in het geheelniet
door. In de oudste 'officiële' karnpen was dat laatste echter wèl het geval:
in Dachau, Buchenwald en Sachsenhausen bijvoorbeeld bevonden zich
luidspreker-installaties via welke dagelijks de nieuwsuitzendingen van de
Duitse radio doorgegeven werden. Die uitzendingen verschaften een feite-
lijke informatie welke, wat de krijgsverrichtingen te land betrof, in de fase
waarin de Wehrmacht grote overwinningen behaalde, redelijk betrouwbaar
was. Diezelfde informatie vonden de gevangenen trouwens in Duitse dag-
bladen die in sommige kampen in de bibliotheek of in de cantine ter lezing
lagen: een dagblad als de Frankfurter Zeitung dat, voor wie goed lezen kon,
het officiële optimisme allerminst deelde, was voor de gevangenen, vooral
natuurlijk voor de politiek-bewusten onder hen, van grote betekenis:
'jede Zeile', aldus Kautsky, 'wurde gelesen, geprü[t und gewertet."
Toen de gevangenen in de 'tweede fase' in de kampen en hun Aussen-

kommandos veel meer in aanraking kwamen met Duitse en buitenlandse
arbeiders, werd het, zo nemen wij aan, gemakkelijker om af en toe berichten
uit Geallieerde bron te vernemen. Dat was toen ook dubbel wenselijk want
het beeld dat de officiëleDuitse berichtgeving van eind' 42 af van het verloop
der oorlogshandelingen gaf, werd steeds misleidender. Natuurlijk was het
van veel belang indien gevangenen zelf naar de BBC (of, indien zij com-
munisten waren, naar Radio Moskou) konden luisteren. Dat was in theorie
in ieder kamp mogelijk, aangezien er overal gevangenen dagelijks te werken
hadden in gebouwen waar radio's stonden: de SS-cantine, het SS-Fiihrer-
heim, de Ss-kazernes en de villa's van SS-officieren. Was nu een 'rode'
kampleiding er in geslaagd, betrouwbare politieke gevangenen in een van
die Kommandos te plaatsen, dan kon zij min of meer regelmatig te horen
krijgen wat de BBC omgeroepen had, en dat werd dan in het kamp via
vertrouwde kanalen doorgegeven. Gevaarlijk werk! Wie betrapt werd, kon
zijn leven verbeurd hebben. Desondanks waren er soms gevangenen die het
nieuws niet alleen mondeling maar ook schriftelijk doorgaven. Klaas
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