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heid, hem op te sporen — de man werd gevonden en doodgeslagen. Begin '43
speelde zich iets dergelijks in een Aussenkommando van Neuengamme af toen
een jonge Russische gevangene verdwenen was. Alle overige gevangenen,
ruim vierhonderd man, moesten toen (het was avond) op appél blijven staan.
‘Zij zouden’, aldus dr. A. van de Poel,

‘blijven staan, urenlang, zonder ophouden, zonder onderbreking, wat ook het
weer zou mogen worden, en zonder eten, zonder één hap eten, twee dagen lang,
wanneer de vluchteling niet levend of dood véér die tijd zou worden terugge-
vonden.

... Alle medeplichtig geachten, de gehele werkploeg, waartoe ik eveneens
behoorde, (werden) weer naar buiten gedreven om daar ten aanschouwe van
iedereen ‘gymnastiek’ te beoefenen. Wij moesten lopen, rennen, ons plat op de
aarde laten vallen, op ellebogen en knicén door zand en modder voortkruipen,
opstaan, weer rennen, weer voortkruipen als rupsen, andermaal opstaan, rennen,
vallen, kruipen, en dat zonder ophouden, zonder pardon en zonder consideratie
voor welke verwondingen of infirmiteiten ook. Ieder die aarzelde of achter bleef,
kreeg de zweep over zijn ledematen, de zweep, niet van de SS maar van de
Duitse medegevangenen, een paar Kapo’s en voorwerkers.

Inmiddels waren de eerste alarm-maatregelen tot opsporing van de verdwenen
Rus zonder resultaat gebleven, en dus moest een uitgebreider spel tot demon-
stratic van de onfeilbaarheid der SS-bewaking op stapel worden gezet. Alle
niet-Russen en niet-aanverwante Slaven werden opgeroepen om deel te nemen
aan de klopjacht. Twee broden, een halve kilo margarine en zes pakjes tabak van
vijftig gram elk voor hem die de schurk te pakken zou krijgen!

Daar gingen de speurders, en sommigen van hen waarachtig gewapend met
stokken. Dat mocht voor deze keer van de SS. Wij, de overigen, bleven staan,
stddn.

Tot enkele uren later, de meute triomfantelijk terugkwam, met de vluchteling,
die reeds buiten de omheining van het fabrieksterrein was geraakt, dank zij in
het geheim verkregen burgerkleren, maar in een bosje werd aangetroffen door
Kapo Comelius, de gelukkige winnaar van de twee broden, de halve kilo mar-
garine en de zes pakjes tabak.

Een enkele bombastische ophitsing van de SS tegen de onverlaat, die door
zijn vlucht de uithongering zijner medegevangenen eens extra had laten onder-
lijnen, was voldoende om ecen zwerm Russen te doen losstormen op hun vrij-
heid-hongerige landgenoot en deze onder joelend gehuil te bespringen, te
bespuwen, te schoppen, te slaan en te krabben, totdat er slechts een afzichtelijk
bebloed cadaver overbleef. En toen werd de soep naar binnen gezwolgen.’*

1 A. van de Poel: Neuengamne, p. 36-38.
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