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onvermeld gelaten, niet zonder reden: van die aspecten waren immers
diegenen die, vaak in het donker, hetzij naar Bunker lof II, hetzij naar een
van de grote Krematoria gevoerd werden, zich niet of nauwelijks bewust;
aan de ingeschreven gevangenen drongen zij zich evenwel bij uitstek op,
zulks met overweldigende, verpletterende kracht.

Auschwitz I, de oude Oostenrijks-Hongaarse kazerne die tegen de rand
van het stadje Auschwitz aanlag, besloeg een oppervlak van ca. 6 ha,
Auschwitz II (Birkenau) daarentegen een van 175 ha. Auschwitz I was een
complex van steenrode barakken; het was met een dubbele prikkeldraad-
versperring (de binnenste stond onder spanning) en met talrijke wachttorens
omgeven maar de barakken hadden in hun opeengedrongen-zijn nog iets
menselijks, althans een herinnering aan normaler tijden. Birkenau had niets
menselijks meer. Achter het langgerekte SS-gebouw met de poort in het
midden (later liep daar dat ene paar rails door) strekte zich een zee van
barakken uit, omgeven door een omheining (het prikkeldraad stond onder
spanning) met daarvóór een ca. vijf meter brede, drie meter diepe, met
smerig water gevulde gracht; om de 80 meter rees een wachttoren op. De
barakken waren in aparte kampgedeelten gegroepeerd waartussen brede,
ongeplaveide, nu eens modderige dan weer stoffige wegen liepen; elk kamp-
gedeelte had een aparte prikkeldraadversperring. Het kamp lag in een vlakte
die de kaalheid zelve was. De grond was er lemig, moerassig - een trooste-
lozekiltehing erindeatmosfeer. Watwij 'barakken' genoemd hebben, waren
trouwens eerder stallen, of zelfs dat nog niet (ze waren officieel afgekeurd
voor het onderbrengen van vee): bouwsels met stenen muren en stenen
binnenafscheidingen, daarin een soort kooien: planken om op te slapen, drie
boven elkaar - duistere holen waren het, maar holen die voor het begin en
na het einde van de werkdag wemelden van de uitgemergelde gestalten der
gevangenen. Die hadden geen seconde rust : 'Werk, appèl, controles, eten
halen' (wij citeren de Winds beschrijving),

'en als je eindelijk in een bont gezelschap van acht man uit heel Europa in een
kooi lag, de vergeefse strijd tegen luizen en vlooien.
's Morgens om vier uur opstaan. Hemden uit, wassen. Een paar druppels

water, geen zeep, afdrogen met je hand. Vaak kwam je helemaal niet aan de
beurt bij de kraan. Misschien vind je onderweg een plas met wat regenwater.
Dan (het schemert nog) aantreden, aftellen van de Kommandos. en na lang, lang

staan gaat het Kommando op weg. Aan de poort meldt de Oberkapo : 'Bauho]
693 man'. Angst! Als het teveel is, als 660 genoeg zijn, telt de Obersturmführer er
33 af, willekeurig, ze worden aan de kant gezet. Niemand die ze ooit terugziet.
Wat je wèl ziet is de vlam, de eeuwige vlam uit de schoorsteen van het Krenia-

toriuni. Dag en nacht dat vuur. Soms is het nattig weer en de rook slaat neer over
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