AUSCHWITZ-BIRKENAU: ALGEMENE GEGEVENS

‘war in Auschwitz ebenso tagtiglich wie der Anblick vollgefressener Kapos . .. Die
Aussicht, Auschwitz anders als durch den Kamin zu verlassen, musste vom Verstand
verneint werden; und trotzdem war die irre Hoffaung nicht ganz zu téten: vielleicht
erlaubt eine Kette von Zufillen mein Uberleben . . . Mancher konnte in Auschwitz
Chanipagner trinken und keiner wusste am Morgen, wie der Tag enden wiirde. Un-
menschliche Strafen wurden verhdngt wegen Bagatellen (wenn einer zum Beisprel nicht
einen Respeletabstand von drei Schritten vor einem schlechtgelaunten SS-Mann ein-
hielt), aber es gab SS’er die mit Hiftlingsfrauen Verhdltnisse eingingen; man konnte
SS-Fiihrer bestechen und hatte sich vor guten Freunden in acht zu nehmen, denn jeder
konnte zum Verriter werden, wenn er Foltern der Politischen Abteilung ausgesetzt
war ... Nichts war in Auschwitz unvorstellbar, kein Extrem zu krass. Alles war

moglich, buchstiblich alles.’*

Afstomping was onvermijdelijk, noodzakelijk zelfs. En toch: onder de
harde korst die het gevoelsleven tegen het verwerken van volstrekt ondrage-
lijke impressies beschermde (‘dag en nacht dat vuur’), bleef men mens, bleef
men worstelen, zich inspannen om, hoe absurd dat ook scheen, in leven te
te blijven. ‘De zekerheid van het naderend einde deed’, aldus de Wind,

‘een doffe berusting ontstaan, de stille hoop gaf echter vaak op het dringende
ogenblik wanneer de gevangenc onder de last van het kamp dreigde te bezwijken,
een prikkel nog even vol te houden. Zo hield men in het kamp juist altijd even
langer vol dan men volgens mensclijke berekening vol had kunnen houden.’?

Voor de uit Nederland gedeporteerden als groep is dat volhouden moeilijker
geweest dan voor gevangenen uit sommige andere landen. Wij denken dan
niet zozeer aan het feit dat de twaalfduizend ingeschrevenen uit de eerste
groep transporten (juli *42—februari ’43) in Birkenau terechtgekomen zijn in
de barbaarse opbouwperiode van het kamp, en evenmin aan de omstandig-
heid (die overigens van veel belang was) dat uit Nederland vrijwel nooit
pakketten arriveerden?, maar veeleer hieraan dat het gematigde, beschermen-
de karakter van de Nederlandse samenleving hen die uit Nederland gede-

1 H. Langbein: Menschen in Auschwitz, p. 109-10. 2 E. de Wind: Confrontatie met
de dood, p. 4. ® Joden mochten officieel geen pakketten ontvangen en er ook niet
om vragen, maar aan enkelen hunner werden af en toe toch pakketten uitgereikt;
die waren dan van relaties in Nederland afkomstig met wie die Joden via Duitse of
Nederlandse arbeiders contact hadden kunnen opnemen.
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