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porteerd waren, minder geschikt gemaakt had dan anderen 0111 in Auschwitz
een strijd om het bestaan te voeren waarbij het leven-zelf de dagelijkse inzet
vormde. Poolse vrouwen konden hun kampkleding met wat zand in hun
etensbak 'wassen' - de Nederlandse waren hulpeloos als er geen stromend
water was, vervuilden sneller, werden ziek, gingen te gronde; 'zij hadden',
aldus een Nederlandse die in september '43 in Auschwitz aankwam, 'geen
moed genoeg en gingen bij de pakken neerzitten. Zij stonden er voor bekend
dat ze vies waren. Niets kon hun meer schelen, omdat ze dachten: of we er
vandaag of morgen aangaan, blijft hetzelfde."

Over de mannen (oordeel van dr. Fritz Steiner die het [udendurchgangslager
Vught achter de rug had en in maart' 44 uit Westerbork doorgezonden werd) :

'Ze stonden slecht aangeschreven, omdat zij psychisch tegen alle ellende niet
bestand waren; zij demoraliseerden en vervuilden heel gauw ... Vooral intellec-
tuelen konden de toestand in Birkenau niet aan; in Vught hadden al velen de
moed laten zakken en dan bracht Birkenau een dusdanige reactie bij hen teweeg,
dat zij niets anders meer wilden dan sterven."

'De Nederlanders', aldusEmile Franken, die tegelijk met Steiner Birkenau
binnengevoerd werd,

'waren in de ogen der anderen sjlemielen ... Ze pikten het altijd net verkeerd in;
je kon aan hen zien dat ze nooit ellende hadden meegemaakt, ze waren niet ree
genoeg om er zich doorheen te slaan. Ze werkten zich een ongeluk, maar hielden
juist even op om te rusten als er een Kapo naderde. De Polen bijvoorbeeld deden
het net omgekeerd ... Het nadeel voor de Nederlanders was ook dat zij de taal
totaal niet verstonden. Zij spraken geen Jiddisj, en Duits verstonden de meesten
ook niet. Dit was een groot gebrek, want als je niet vlug genoeg reageerde,
sloegen de Kapo's je dood.
Vaak namen ze ons in de maling met de enkele Hollandse woorden die ze

kenden: 'Kapotte Füsse, eh, Holländer, ouwe taaie, jippie, jippe-jee.' Dan lachten
ze hard en riepen: 'Zwei, drei Wochen, dann bist dufertig, Hollanderl ' '3

"Geen schoenen en kapotte voeten', dat was', aldus Heinrich Dallmann
(de Duitse vluchteling die in de zomer van '42 Schutzhaftlagerfiihrer Schwarz-
huber dronken op zijn paard zag zitten), 'het enige Hollands, wat iedere
Pool en iedere Fransman' (veel van die Fransen waren uit Polen geëmigreerde
Joden) 'kon spreken. Dat zegt alles. Het was algemeen bekend dat de Hol-

1 'Verslag van mededelingen van G. Benewit-Kaufmann' (29 jan. 1947), p. 4-5
(Ge). 2 F. Steiner: 'Verslag', p. 44. 3 'Verslagvan mededelingenvanE. Franken',
p. 17-18.
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