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'de barak niet betreden. Al die uren stonden wij buiten als stompzinnige koeien,
met als enige uitzicht hoge hekken van electrisch geladen prikkeldraad en andere
paardenstallen, waar de bewoners evenmin naar binnen mochten. Aan ons
verleden of onze toekomst dachten w~ niet, wij durfden en konden niet meer
denken. Voortdurend waren wij blootgesteld aan regen en hagel, aan de nukken
van de in aantocht zijnde Poolse winter. Dikwijls drukten wij onszelf in grote
groepen tegen elkander, om geen warmte verloren te doen gaan.
's Morgens verdeelde men wat brood en akelige koffie. 's Middags waren er

kleffe kapotgekookte aardappelen of waterige soep. Alles speelde zich af in de
openlucht. Niemand had een eigen bord of etensbak en aangezien de voorraad,
waarover de Blocleälteste beschikte, gering was, kregen acht personen tegelijk een
klieder aardappelen in een ijzeren schotel. Met hongerige ogen en vuile handen
grepen acht vertwijfelde malmen in een bak, elkaar de aardappelen uit de hand
grissend, vechtend om het laatste restje."

Men moest van het Quarantänelager uit ook werk verrichten, steeds binnen
het kamp: zwaar werk, extra-zwaar doordat men de door de Kapo's in het
Pools of [iddisj gegeven bevelen nog niet begreep. Zes tot acht weken zat
men in dat quarantaine-kamp opgesloten. Men leed er bittere honger,
'leefde' er opeengepropt, was er onderworpen aan de luimen van de
kamp-S S' ers en SS-Aufseherinnen, zag er tientallen gevangenen door de
Kapo's doodslaan, honderden ziek worden; die zieken stierven ter plaatse of
moesten naar de Krankenhou strompelen (waar de dood hen meestal wachtte)
of vielen ten offer aan de periodieke selecties - vrachtauto's kwamen voor-
rijden, en een paar uur later: 'door de pijp'. Westerbork en Vught had men
ervaren als afschuwelijke oorden - maar dit! Het onvoorstelbare was werke-
lijkheid geworden, het vroegere leven weggevallen, omgezet in een dage-
lijkse, wanhopige worsteling tegen een onmiddellijk, afgrijselijk sterven -
een worsteling waarbij men met het onbereikbaar verre Nederland, als men
er over nadacht, alleen verbonden was doordat daar dezelfde zon scheen.
Niet eens! Daar had zij mild geschenen - hier scheen zij hard, wreed, en
volmaakt onverschillig voor wat zich in haar stralen aan lijden afspeelde.

Met het transport van IS november '43 kwam Vogeline Kat uit Vught
Auschwitz binnen. Zij werd met bijna zeshonderd andere vrouwen in het
Quaran.tänelager van Birkenau opgesloten. 'Het gebeurde', vertelde zij enkele
jaren later, 'dat er uit onze groep dertig doden op een nacht vielen. Na vier
weken was nog maar ruim de helft van ons over.'2

1 S. van den Bergh: Deportaties, p. 61. 2 'Verslag van mededelingen van V. Kat'
(II juni 1947),p. 9-10 (GC).
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