
OPBOUW VAN BIRKENAU

ten diepste ontsteld, volmaakt gedesoriënteerd, zelfs psychisch desinte-
grerend; de meesten verstonden de bevelen niet - voor de Duitse Grünen
onder de Kapo's waren zij vertegenwoordigers van 'das steinreiche Holland',
voor de Poolse Joden geen Joden maar eigenlijk 'goyiem' (niet-Joden), voor
de SS' ers 'Juden' . Niemand had ook maar een spoor van eonsideratie met hen.
De Lagerálteste van het Mánnerlager (een 'groene') stelde er prijs op, persoon-
lijk allen die niet meer werken konden, met zijn zware knuppel de schedel
in te slaan, 'bei mir gibt es nur Arbeitende oder Tote', placht hij te zeggen.'

Benjamin Cohen kwam, zes-en-twintig jaar oud, in juli '42 in Birkenau
terecht waar hij zes weken werken moest in de Kommandos die de grond
egaliseerden waarop een groot deel van de barakken moest worden opge-
trokken. 'De hele tijd', zo vertelde hij enkele jaren na de oorlog,

'hoorde je gillen: 'Bewegung, Bewegung, arbeitenl' Wij werkten's morgens van
zeven tot twaalf, en van twaalf tot één was er dan zogenaamd etenstijd. In die
tijd werden de tonnen met voedsel door Russen en Polen naar de verschillende
Kommandos gedragen en die zorgden er wel voor dat ze niet teveel voor de Joden
overlieten. Er was ook veel te weinig etensgerei, we hadden namelijk maar
23 of 24 smerige pannetjes, waar ca. duizend mensen uit moesten eten. Lepels
waren er helemaal niet.

De Fransen die wij op de Kommandos ontmoetten, voedden zich met een groot
soort kikkers; ze haalden de huid er af, de ingewanden er uit en lieten ze dan in de
zon op een steen liggen. Dat was hun bijvoeding. Ze zeiden tegen ons dat het
heellekker was, maar ik vond het iets griezeligs. Sommige Hollanders aten het
wel, maar het grootste gedeelte niet .

. . . Bij de barakkenbouw werkten ook wel burgerarbeiders, die zich heel
netjes gedroegen. Sommigen van hen gaven nog wel eens een sigaret of wat
brood aan ons ... Overigens was Birkenau een hel. Ik heb daar in die eerste
zes weken meer beleefd dan in andere kampen in eenjaar. Wij hoorden zelf dat,
als de Kommandos uitrukten, er bij de poort gezegd werd: 'Vanavond zestig
doden mee terugbrengen, anders morgen zeventig.' Ze hadden mensen genoeg.
Het eerste transport bouwde de ruimte voor een volgend op. Ik heb misschien
in die zes weken dat ik daar geweest ben, twee of drie keer rustig kunnen slapen.
Het leven was er niet uit te houden, je was dood- en doodvermoeid.

Van de mensen die in de Kommandos werkten, zijn er maar weinig over-
gebleven, ook al door gebrek aan ervaring, want de nieuw-aangekomenen
werden overal geplunderd ... Hadden de mensen geen goede voetbedekkingen,
dan ontstonden er weer voetwonden en daardoor grote abcessen. Ik had het
kunstje gauw door, ik had motorlaarzen en dacht: 'Zolang er maar goede zolen
onder zitten, interesseren ze mij verder niet', en ik heb toen met een mes de
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