‘FRAUENLAGER

Er waren toen uit die transporten van 17 juli af meer dan een-en-twintig-
honderd vrouwen en meisjes als gevangenen ingeschreven: ze waren in het
Frauenlager van Auschwitz [ ondergebracht. Ze leden er honger, werkten van
vroeg tot laat, moesten dagelijks uren op appél staan en werden geterroriseerd
door hun Kapo’s: ‘zwarten’, hoofdzakelijk prostituées uit de Duitse steden.
‘Am meisten gehasst und gequilt waren, scheinbar auf héherem Befehl, die Hol-
landerinnen. So horte ich’, aldus Jenny Spritzer, een Nederlands-Joodse vrouw
die op weg naar Zwitserland in Frankrijk gearresteerd werd en in Auschwitz,
waarheen zij in de zomer van ’42 gedeporteerd werd, kon opklimmen tot de
positie van Schreiberin bij de Politische Abteilung, ‘solche oft jammern: ‘Tk kan
niet lopen!” Und ach, sie gaben es auch am schnellsten auf. Beinahe alle Selbst-
morde wurden durch Hollinderinnen veriibt.

Wij weten niet hoevelen van de ruim een-en-twintighonderd uit Wester-
bork gedeporteerden nog in leven waren, toen op 16 augustus het gehele
Frauenlager van Auschwitz I naar Birkenau verplaatst werd: vijftienduizend
vrouwen en meisjes die in de paar gereedgekomen ‘stallen’ geperst werden.
Ze moesten in hetzclfde razende tempo werken als de mannen. Br was in het
hele Frauenlager maar één pomp, maar haar kwalijk water was voor de keuken
bestemd. Voorts was er een waterput, maar daar dreven lijken in (het water
werd tdch gedronken). Geen vrouw kon zich wassen, tenzij met regenwater
of (in de winter) sneeuw. Als skeletten liepen ze rond, kaalhoofdig, bloed-
besmeurd, sommigen naakt, velen op blote voeten. Ze hadden nieuwe Kapo’s
gekregen: de Duitse prostituées waren afgedankt en vervangen door Joodse
meisjes en vrouwen uit Slowakije. In de tweede helft van april *42 had men
namelijk een kleine drieduizend Slowaakse Joden naar Auschwitz getrans-
porteerd, hoofdzakelijk meisjes en vrouwen, en die waren in Birkenau aan
het werk gezet om de eerste ‘stallen’ voor het Frauenlager te bouwen. Na
drie-en-een-halve maand waren uitsluitend nog de honderdtwee-en-tachtig
‘hardsten’ (ruim 6 %) in leven—uit han rijen waren de ‘allerhardsten’ als Kapo’s
aangewezen: ongelukkigen tussen de zestien en de twintig jaar, die nage-
noeg al hun vriendinnen hadden zien sterven of afmaken, welker zuigelingen
en kleuters door §8’ers met het hoofd te pletter waren geslagen. Alle neiging
tot mededogen was in hen gedoofd, ze gedroegen zich in hun angst ‘deutscher
als die Deutschen.’®

! Jenny Spritzer: Ich war Nr. 10 291. Tatsachenbericht einer Schreiberin der Politischen
Abteilung aus dem Konzentrationslager Auschwitz (1946), p. 25. ® Lucie Begor, aan-
gehaald in H. Langbein: Menschen in Auschwitz, p. 200.
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