GEDEPORTEERDE JODEN

Hoe de ingeschreven vrouwen en meisjes uit de eerste groep transporten
uit Nederland (de overlevenden onder de ruim een-en-twintighonderd die
eerst in Auschwitz I opgesloten waren, en bijna negentienhonderd anderen
die van het station Auschwitz rechtstreeks naar Birkenau moesten lopen)
in het Frauenlager Birkenau geleden hebben, deden wij reeds uitkomen toen
wij een beeld gaven van hun ontvangst in de inschrijvings- en quarantaine-
barakken. Van de ca. achtduizend in de periode juli "42-februari 43 in
Auschwitz-Birkenau ingeschreven, uit Nederland gedeporteerde mannen en
jongens, waren in ’4§ nog zes-en-zeventig in leven, maar van de ca. vier-
duizend vrouwen en meisjes slechts negen — wij beschikken inzake hun
ervaringen slechts over één gegeven en één relaas.

Ons gegeven is het volgende.

Eerder vermeldden wij dat in het Quarantinelager van Birkenau in de ruim
dertien maanden van 20 september 43 tot I november 44 op een totaal van
vermoedelijk vijftigduizend gevangenen ruim tweeduizendvijfhonderd
geselecteerd werden om naar de Krematoria gevoerd te worden. Maar alleen
al in de eerste drie dagen van oktober ’42 werden in het Frauenlager van
Birkenau, waar vermoedelijk in die tijd nog steeds vijftienduizend vrouwen
en meisjes opgesloten waren, bijna zesduizend vrouwen en meisjes geselec-
teerd; in drie dagen tijd werden er dus van elke vijf gevangenen twee weg-
gehaald om (en zij wisten wat met hen te gebeuren stond) vergast te worden.

Ons relaas ontlenen wij aan Jenny Spritzers herinneringen.

Er zaten in de herfst van 42 in het Frauenlager ook Duitse niet-Joodse
gevangenen opgesloten, Schutzhiftlinge, en kennelijk waren er af en toe
moeilijkheden tussen de Nederlandse gedeporteerden en die Duitse vrouwen.
‘Eines Abends’, aldus Jenny Spritzer, ‘horte ich die deutschen Arierinnen laut
und heftig diskutieren. Eine Hollanderin hatte es gewagt, zuriickzuschlagen.” De
Duitse gevangenen beklaagden zich bij de kamp-SS. De bestraffing
(want ‘Duitslands eer was aangetast’) liet niet op zich wachten. Jenny Spritzer:

‘Es war angeordnet, dass jede Nacht vierzig Hollinderinnen Strafappell stehen
miissten, und zwar am Graben vor dem Tor und dem elektrischen Draht. Eine deutsche
Aufseherin susste sie beaufsichtigen. Bei der geringsten Bewegung diirfte der Posten
schiessen.

Man hatte beinahe ausschliesslich Frauen zwischen fiinfunddreissig und fiinfundvierzig
Jahren zu dieser Straftortur genommen. Einige der Armen hatten bald versucht, am
Draht ihrem Leben ein Ende zu machen. Da der Draht aber nicht so geladen war, dass
er sie mit einem Schlage totete, fielen sie schwer betdubt in den gelben Schlamm. Einige
starben gleich, wahrend andere zu sich kamen und wieder aus dem Graben klettern
wollten. Dann gab die Aufseherin ihnen immer einen Fusstritt und sie rollten wieder in
den Schlamm, manche unbeweglich schwimmend mit offenen Augen und andere wieder,
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