GEDEPORTEERDE JODEN

Frauenlager. Daar was aan de ‘behuizing’ niets veranderd, er was iets meer
maar nog steeds te weinig water, de gevangenen leden nog steeds bittere
honger (op de groepen na die in ‘goede’ Kommandos terechtgekomen waren)
en wij nemen dan ook aan dat van de genoemde bijna drie-en-twintig-
honderd vrouwen en meisjes velen omgekomen zijn; hoevelen, weten wij
niet. Er waren uiteindelijk, de Philips-groep en de groep uit het Experimenten-
block niet meegeteld, tweehonderdtwee overlevenden, maar van de een-en-
twintighonderd die te gronde gingen, is een deel, misschien wel een groot
deel, tijdens en na de evacuatie van het Auschwitz-complex bezweken. Er
zijn in de laatste maanden van ’44 trouwens ook veel vrouwen en meisjes
naar Ravensbriick en Bergen-Belsen gezonden.

Van de mannen en jongens die uit de tweede groep transporten als ge-
vangenen in Auschwitz ingeschreven werden (totaal: ruim acht-en-dertig-
honderd) zijn velen naar Aussenkommandos van Auschwitz gezonden,
twaalfhonderd alleen al naar een buitengewoon ‘zwaar’ Aussenkommando
in het verwoeste ghetto van Warschau, vele anderen naar de Buna-fabriek
in Monowitz of de steenkolenmijnen van Jawischowitz. Diegenen die in
Birkenau bleven, hadden het er, tenzij zij in ‘goede’ Kommandos terecht-
kwamen, zwaar — minder zwaar evenwel dan de ingeschrevenen uit de
periode juli ’g42-februari ’43. Dat nam niet weg dat ook zij, opgesloten in een
ongehoord zwaarbewaakt kamp, op de rand van de dood leefden. Onder de
ruim acht-en-dertighonderd ingeschreven mannen en jongens uit de tweede
groep transporten waren er uiteindelijk tweehonderdacht-en-zeventig over-
levenden, waaruit (ervan unitgaande dat bij hen de verhoudingen gelegen
hebben als bij de Kosel-groep) zou kunnen voortvloeien dat van die ruim
acht-en-dertighonderd ca. veertienhonderd geévacueerd en dus ruim vier-en-
twintighonderd in Auschwitz-Birkenau en de Aussenkommandos bezweken
zijn.

Met het transport uit Westerbork van 19 mei ’44 werden, in het kader van
de algemene actie van het Derde Rijk tegen wat zijn machthebbers ‘das
Zigeunerunwesen’ noemden, uit ons land tweehonderdvijf-en-veertig
Zigeuners naar Auschwitz gedeporteerd: acht-en-negentig volwassenen en
honderdzeven-en-veertig kinderen. Aan hun kampnummers kregen zij bij
de registratie een Z toegevoegd; die letter werd mee-getatoeéerd.

De eerste Zigeuners waren toen al meer dan een jaar tevoren in Birkenau
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