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MUZIEK- KOMMANDOS

Ook van de Männerkapelle van Birkenau kreeg tenslotte een Nederlander
de leiding: de trompettist Louis Bannet, in januari '43 als 'strafgeval' (hij
was ondergedoken geweest) naar Auschwitz gezonden. Uit zijn transport
werden twintig gedeporteerden als gevangenen ingeschreven - hij is de
enige overlevende. 'Ik had', zo vertelde hij in '54, na zijn emigratie naar
Canada, aan een Canadese journalist (wij geven zijn woorden in vertaling
weer), 'in het kamp nooit hart voor mijn muziek. Op een dag, 6 april '44,
kwam een man die bij de trein gewerkt had die de Nederlandse gevangenen
gebracht had' (een Nederlands lid van het Kantula-Kommando dus),

'naar me toe en zei: 'Louis,je moeder is gekomen.' De gedachte dat mijn moeder
naar dat afschuwelijke kamp gekomen was, kon ik niet verdragen. Ik hoopte
dat hij zich vergist had, maar het was geen vergissing. Mijn moeder werd het
kamp binnengevoerd. Ze stond er op een algemeen appèl en ik speelde terwijl
ze langs me liep. Mensen vragen me nu: 'Wat deedje?' Wat kon ik doen? Ik was
niet langer Louis Bannet die eens viool gespeeld had voor koningin Wilhelmina
en die de bijnaam had van 'de Hollandse Louis Armstrong'. Ik was nummer
93626 in Auschwitz. Een hond is meer waard dan jij, alsje maar een nummer
bent."

*

Wij komen nu tot de groep waaraan wij al enkele malen, o.m. in hoofdstuk I,

refereerden: de uit Nederland gedeporteerde vrouwen die in Auschwitz
onderworpen werden aan medische experimenten die ten doel hadden,
methoden te vinden om de vruchtbaarheid van 'rassen' die door de macht-
hebbers van het Derde Rijk minderwaardig geacht werden, naar willekeur
te beperken.
Er zijn in Auschwitz twee experimenten uitgevoerd.
Het eerste was het denkbeeld geweest van een in 1898 in het Rijnland

geboren medicus, Carl Clauberg, die (wij volgen een overzicht van de
Pool Jan Sehn'') in '37 hoogleraar in de gynaecologie geworden was aan de
universiteit van Koningsbergen, maar zich begin '40 in Opper-Silezië
gevestigd had waar hij verscheidene functies uitoefende: hij was er directeur
van een ziekenhuis en van twee grote kraamklinieken en was er ook als
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'Carl Claubergs verbrecherische Unjruchtbarmachungsversuche an Hqftlingsfrauen in den
Nazi-Konxentrationslagem' in Hefte van Auschwitz, 2 (I959), p. 3-32.


