
'EXPERIMENTENBLOCK'

dat van hen allen op het perron van aankomst alleen was nagegaan of zij
jonge kinderen bij zich hadden (was dat het geval, dan moesten zij de
vrachtauto's bestijgen); voorts was hun gevraagd of zij getrouwd waren -
sommigen die dat niet waren, hadden die vraag bevestigend beantwoord.
De drie groepen waren nadien rechtstreeks naar het Stamm lager gevoerd,
ze hadden Birkenau niet te zien gekregen. Er waren onder hen veel Amster-
damse naaisters die eerst in Vught gewerkt hadden - verschillenden waren
bekenden of zelfs familie van elkaar. In eerste instantie merkten zij van
Block 10 niet veel meer dan dat zij er, midden in een mannenkamp, strikt
geïsoleerd waren en dat de Block-functionarissen hoofdzakelijk Poolse en
Slowaakse vrouwen waren: harde types; ze kwamen dan ook uit Birkenau.

Op r oktober '43 bevonden zich in het Experimentenblode vierhonderdtwee-
en-zestig vrouwen en meisjes, onder hen de tweehonderdvier-en-veertig uit
Nederland - een groot deel van diegenen die vóór hen in het Experimenten-
block opgenomen waren, was er dus niet meer. Zijn zij ter plaatse gestorven?
Naar Birkenau gestuurd? Wij weten het niet. Hoe dat zij, aan de uit
Nederland gedeporteerden (die veelal dagelijks last hadden van de functio-
narissen van het Block wien het 'dumme holländische Kuh' voor in de mond
lag) was spoedig duidelijk wat van hen verlangd werd: zij moesten zich
laten 'behandelen'; hoe precies en waartoe, werd hun niet gezegd, maar zij
vernamen dat bij hun voorgangsters ingrepen voltrokken waren in de baar-
moeder en dat dit pijnlijke ingrepen waren geweest - zij vreesden dat hun
vruchtbaarheid er schade, misschien wel onherstelbare schade door zou
lijden.
Wat de gevolgen zouden zijn van een weigering, was hun aanvankelijk

niet duidelijk. Zij begonnen met allen 'neen' te zeggen. Dat hielden ze on-
danks de vertogen van prof. Clauberg enige tijd vol. Het gevolg was dat op
zekere dag de SS-Oberaufseherin plotseling binnenkwam en zei dat allen
naar Birkenau zouden worden gestuurd ter vergassing. Immense ontsteltenis:
gejammer en gegil, maar de Oberaufseherin was onverbiddelijk: allen moesten
het Block uit, de auto's stonden al klaar. Juist op dat moment kwam prof
Clauberg aanrijden - hij hiefhet bevel van de Oberaufseherin op. Vervolgens
verklaarden alle vrouwen op vier na zich bereid, de behandeling te onder-
gaan. Wij wagen bij dit gebeurde de veronderstelling dat prof. Clauberg,
die zelden in Auschwitz verscheen, met de SS-Oberaufseherin afgesproken
had, dat zij een situatie zou scheppen waarin hij als 'redder in de nood' zou
kunnen optreden.
De vier die geweigerd hadden (ook enkele Franse vrouwen hadden dat

gedaan), werden naar Birkenau gevoerd; van één weten wij dat de Block-
álteste in de barak waarin zij terechtkwam, haar houding zozeer waardeerde


