
DIVERSE 'AUSSENKOMMANDOS'

Kerstmis '42 gebeurde hier het volgende:

'Op Heiligenabend kwam de SS in dronken toestand met de honden 's avonds
onze slaapzaal binnen. De honden werden tegen ons opgezet. Vier-en-dertig
jongens zijn toen doodgebeten. De overigen moesten 'bedsport' maken, d.w.z.
in snel tempo in bed en onder bed gaanliggen. Na afloop hiervan kregen wij nog
een uur 'snurksport', d.w.z. er moest zo hard gesnurkt worden dat er ergens
een ruitje brak. De volgende morgen moesten wij in bed blijven liggen, waar we
alniets van begrepen, en toen werd ons op bed koffiemet suiker gebracht, terwijl
wij dubbele porties brood, margarine en belegging kregen en's avonds kregen
wij aardappelen met zuurkool en goulasj terwijl eveneens extra tabak en vleetjes
werden uitgereikt. Dit alles ter ere van het Kerstfeest.'1

*

Louter uit de tweede groep transporten uit Nederland (augustus '43-sep-
tember '44) zijn onbekende, maar vermoedelijk vrij kleine aantallen gede-
porteerden gezonden (zie kaart VIII op pag. 856) naar de steenkolenmijn van
Janina (een 'slecht' kamp, maar minder barbaars dan [awischowitz), naar de
steenkolenmijn Günthergrube (een redelijk kamp), naar een artilleriefabriek
in Schwientochlowitz en naar een olieraffinaderij in Schechowitz die
hersteld moest worden (een 'slecht' kamp). Voorts belandden vijf mannelijke
gedeporteerden (twee medici, twee scheikundigen en een physicus) in
Raisko (waar zij het naar omstandigheden goed hadden), ca. vijftig in
een artilleriefabriek te Laurahütte'' en bijna driehonderddertig (onder wie
ca. driehonderd uithet Westerbork-transport van 23 maart' 44) in een fabriek
voor spoorrijtuigen te Gleiwitz waar SS-Hauptscharfi,ihrer Moll, de chef van
het SS-Sonderkommando te Birkenau, Lagerführer werd - het was dus een
'slecht' Aussenkommando. Verder werden, zo voegen wij toe, uit het laatste
Westerbork-transport (3 september '44) van de bijna tweehonderdzestig in
Auschwitz ingeschreven mannelijke gedeporteerden eind oktober en eind
november tezamen tussen de honderdtachtig en tweehonderdveertig naar
het concentratiekamp Stutthof bij Danzig overgebracht (er is geen enkele
overlevende) - en nu hebben wij het voor talrijke Nederlandse gedepor-
teerden uit de tweede groep transporten fataalste Aussenkommando nog niet
behandeld :Warschau.

1 'Verslagvan mededelingen van J. Boas' (22 aug. 1947), p. 4-5 (GC). 2 Hierin
kwamen ook enkele gedeporteerden van de Kosel-groep terecht.
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