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tijd kreeg deze groep een meer permanent karakter, met dien verstande dat
de ca. twintig Joden die gedwongen werden, bij de gaskamers aanwezig te
zijn en de lijken te begraven, om de paar weken doodgeschoten werden -
men koos dan een nieuw twintigtal uit de 'sorteerders'.
Van midden juni tot in oktober '42 werden de gaskamers in Sobibor niet

gebruikt; het kamp werd namelijk uitgebreid: het perron aan het uiteinde
van de aftakking werd tot ca. 400 meter verlengd en er werd over een
afstand van ca. I 200 meter een smalspoor aangelegd van het perron tot
midden in het kampgedeelte waarbij de gaskamers lagen. Ook werden
nieuwe gaskamers gebouwd: zes, die tezamen ca. vijfhonderd personen
konden bevatten. Het uitgebreidere kamp werd, nu onder bevel van SS-
Obersturmjührer Franz Reichleitner (Stangl was in augustus naar Treblinka
overgeplaatst waar hij ook Lagerkommandant werd), gebruikt voor het ver-
gassen van een onbekend aantal Zigeuners, van een deel van de in het district
Lublin nog levende Joden (de anderen werden hoofdzakelijk in Majdanek
vergast dat officieel 'Konxentrationsiager Lublin' heette) en van Joden uit
Gross-Deutschland (ca. tienduizend), Bohemen en Moravië (ca. zesduizend),
Slowakije (ca. vijf-en-twintigduizend), Frankrijk (ca. tweeduizend), de
Sowjet-Unie (ca. vijftienhonderd) en Nederland (meer dan dertigduizend).
In de gaskamers van Sobibor werd niet gebruik gemaakt van Zyklon-B,

maar, evenals in Belzec, Treblinka, Chelmno en (aanvankelijk) Majdanek, van
koolmonoxyde; dat koolmonoxyde bevond zich in alle vijf de kampen in de
uitlaatgassen van een dieselmotor, die door middel van buizen met de gas-
kamers verbondenwas. In Sobibor werd daartoe een motor gebruikt uit een
buitgemaakte Russische tank. De lijken werden van oktober '42 af niet meer
begraven, maar in de openlucht verbrand op grote roosters; hetzelfde
geschiedde toen met de lijken uit de beginperiode van het kamp die men
met een grote graafmachine opgegraven had. Die lijken hadden met hun
'uitwasemende stank de gehele omgeving ook voor de SS' ers en de Oekraï-
ners haast onleefbaar gemaakt.

Het is noodzakelijk, hier nu eerst het belangrijkste weer te geven uit het
rapport dat Kurt Gerstein (de man die vergeefs o.m. de pauselijke
Nuntius in Berlijn, de Zweedse gezant aldaar en, in bezet Nederland,
enkele hem bekende relaties van het illegale blad Trouw heeft trachten te
alarmeren) in de lente van '45 geschreven heefi.'

Op 8 juni '42 kreeg Gerstein (die tot de SS toegetreden was om de mis-
daden van het Naziregime op het spoor te komen en binnen het SS-Füh-

1 Tekst: Vierteljahrshejte [ûr Zeitgeschichte, I (1953), p. 177-96.
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