
GEDEPORTEERDE JODEN

gekomen - op een enkele na hadden die treinen dan Westerbork op dinsdag
verlaten. Er zijn 19 van die treintransporten geweest. Is het daarbij steeds zo
'ordelijk' toegegaan als wij in het voorafgaande met betrekking tot de
transporten uit Midden- en West-Europa beschreven? Op zichzelf is dat al
niet waarschijnlijk, want er zijn in Sobibor op zijn minst ca. tweemaal zoveel
Poolse Joden vergast als Joden uit andere landen - door de met geweld-
plegingen gepaard gaande ontvangst van die Poolse Joden moet bij de SS' ers
en Oekraïners een soort routine ontstaan zijn waarvan zij zich, veronder-
stellen wij, niet steeds hebben kunnen losmaken. Daarenboven heeft met
betrekking tot één transport uit Westerbork (dat van I iuni' 43 : drieduizend-
zes gedeporteerden) een overlevende, die met zijn vrouw ('Chel') naar
Sobibor gezonden werd, na de oorlog op schrift gesteld:

'Door mensen met gummistokken en zwepen werden we uit de wagons
geslagen. Ik herinner me nog goed hoe mijn schoonvader een geweldige slag
met een zweep over zijn rug kreeg. Chel en ik keken elkaar aan. 'Zo is dus de
ontvangst' dachten we en het voorspelde niet veel goeds."

Men moet daarbij bedenken dat van 14 van de 19 treinen die uit Wester-
bork in Sobibor aangekomen zijn, geen enkele gedeporteerde in leven is
gebleven - die gummistokken en zwepen zijn zonder twijfel vaker voor de
dag gehaald. Als dat geschiedde, moeten de gedeporteerden, die, heet het,
bij de transporten waarbij op het perron geen geweldpleging voorkwam, met
een gevoel van opluchting hun goederenwagons verlieten, zich van meet
af aan bijzonder angstig gevoeld hebben. Wij weten voorts omtrent een
ander transport uit Westerbork dat een oudere heer die op het perron een
ss:« begon aan te spreken, nauwelijks had hij beleefd 'Herr Oberschar-
führer' gezegd, door deze doodgeschoten werd'' - ook zulk een gebeurtenis
moet diepe ontsteltenis hebben gewekt. Nog een transport, dat van 17 maart
,43 (negenhonderdvier-en-zestig gedeporteerden) kwam pas vrijdagavond
om 12 uur in Sobibor aan. 'Het eerste wat wij hoorden', aldus een over-
levende, 'was een geweldig geschreeuw van de Moffen. We moesten langs
een pad lopen' (de Himmeljahrtallee) 'en daarna voor een rieten afscheiding
blijven staan' (bij de poort tot Lager 2). 'De vrouwen en kinderen moesten
evenwel doorlopen en verdwenen door een poort. Wij hoorden de lorries,
waar de zieken op werden gegooid en hoorden ook steeds maar een gegil en
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