
UIT SOBIBOR DOORGEZONDEN

te sorteren. De Nederlandse overlevenden uit deze groep (een was krank-
zinnig geworden en had er het leven bij ingeschoten) werden in de lente van
'44 naar het 'officiële' concentratiekamp Majdanek (het KL Lublin) getrans-
porteerd waar zij hoofdzakehjk zware landarbeid moesten verrichten.

Dat was nog niet het eind van hun beproevingen.
Toen Majdanek eind augustus '44 geëvacueerd werd (het Rode Leger

naderde), moesten alle gevangenen (onder hen ook omstreeks twintig leden
van de 'Geuzen' -groep die als deel van een algemeen transport uit Buchen-
wald overgeplaatst waren) te voet naar Auschwitz trekken, een afstand van
ruim 300 km. Wie niet meer voort kon, kreeg een nekschot. Ook de paar
mannelijke overlevenden uit diegenen die van Sobibor uit doorgezonden
waren, kwamen in Auschwitz terecht; zij hadden van hun trajecten een
gedeelte per trein kunnen afleggen. Allen die in Auschwitz aankwamen,
werden daar bij de grote transporten ingedeeld die van september '44 af
naar concentratiekampen in midden- en west-Duitsland vertrokken. Er
waren, gelijk reeds vermeld, uit de groep van de minstens achthonderd uit
Westerbork gedeporteerden die niet het kamp Sobibor binnengevoerd
werden, uiteindelijk slechts drie mannen en veertien vrouwen die, ook in
de 'derde fase', in leven bleven - de vrouwen behoorden op twee na allen
tot het groepje dat enkele maanden lang het gruwelijke opruimingswerk in
Trawniki had moeten verrichten.

Nagenoeg allen van diegenen die van Sobibor uit zijn doorgezonden, zijn
dus vermoord of bezweken in de SS-Arbeitslager en slechts een klein deel
hunner is uit die primitieve van luizen vergeven kampen, waar zij, ook
al doordat zij geen Jiddisj spraken, de grootste moeite hadden om zich te
handhaven, in de 'officiële' concentratiekampen Majdanek en Auschwitz
beland, misschien dertig - dat is evenwel niet meer dan een schatting.

*

Ook hoeveel Nederlanders het kamp Sobibor binnengevoerd zijn om er te
werken, weten wij niet nauwkeurig. De eersten kwamen er vermoedelijk
al in begin maart '43. Een deel van hen werd aan het Waldleommando toe-
gevoegd; men werd er afgebeuld bij het omhakken van bomen en het uit-
graven van de wortels (die wortelstukken waren voor de open haarden in de
SS-verbhjven bestemd), maar de twee SS' ers en het groepje Oekraïners die
dit Kommando, een man of dertig, plachten te vergezellen, hielden zich ook
onledig met van tijd tot tijd een lid van het Kommando te dwingen, in het
topje van een boom te klimmen en daar te blijven zitten terwijl de boom


