GEDEPORTEERDE JODEN

door andere leden van het Kommando geveld werd. Korte tijd later werd het
Kommando tot veertig gevangenen uitgebreid, onder wie zich toen tien
Nederlanders bevonden; de meeste overigen waren Poolse Joden. Die Poolse
Joden besloten een vluchtpoging te wagen. Twee hunner die, door een
Ockrainer begeleid, water (of brood) moesten halen, wisten die Oekrainer
te doden en zich van zijn wapen meester te maken. Wat daarna is geschied,
is onduidelijk behalve dat de tien Nederlanders die de streek totaal niet
kenden en geen woord Pools of Oekrains spraken, niet aan de vluchtpoging
deelnamen (zij waren wellicht ook niet in het plan ingewijd); trouwens,
allen die in eerste instantie wegkwamen, werden gegrepen en gedood. Het
schijnt dat de extra-strafmaatregelen bij deze gelegenheid beperkt zijn ge-
bleven tot het doodschieten, wegens de ene gedode Ockrainer, van tien
Joodse gevangenen — misschien de tien Nederlanders.!

In juni "43 werd door alle Nederlandse mannen die toen in het kamp op-
gesloten zaten, drie-en-zeventig, een plan gemaakt om samen te ontvluchten.
Als leider van deze groep trad hoogstwaarschijnlijk een onderofficier van de
Koninklijke Marine op: Jozeph Jacobs, geboren in Amsterdam op 11 juli
1902. Jacobs was in de marine korporaal-schrijver geworden; hij nam van
’40 af deel aan het illegale werk, werd op 20 april 43 in Arnhem gearresteerd
met een vals persoonsbewijs op zak, op 4 mei naar Westerbork overgebracht
en vandaar op 18 mei naar Sobibor gevoerd waar hij op de 21ste aankwam.
Volgens enkele getuigen heeft hij contact gezocht met een QOeckrainer die
beloofde, hem en de andere Nederlanders te helpen, maar is hij door deze
verraden. Hij nam toen alle schuld op zich, doch dat baatte niet: twee-
en-zeventig Nederlandse mannen verloren het leven (zij zijn volgens
sommigen doodgeschoten, volgens anderen onthoofd) - de enige die ge-
spaard werd, was cen kunstschilder die aan de lopende band portretten
van SS’ers en Ockrainers moest vervaardigen.

Het schijnt speciaal de houding van Jacobs geweest te zijn (3ls het Jacobs
is geweest!) die sommige andere gevangenen (weinigen toch) deed zinnen,
of opnieuw deed zinnen, op verzet. Een moeilijkheid was dat de groep van de
Joden die in Lager 1 ondergebracht waren en van wie velen in de barakken
van Lager 2z werkten (met Lager 3, het kampgedeelte met de gaskamers,
bestond geen enkele verbinding), allerminst constant was: het aantal fluc-
tueerde (duizend was het maximum) en ook de samenstelling; regelmatig

1 Na een volgend vluchtgeval uit het Waldkommando waarbij twee gevangenen
ontsnapten die men niet meer kon opsporen, werden alle overige gevangenen in
het kamp op rijen gezet; elke tiende man werd er uitgchaald en doodgeschoten.
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