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verdwenen er tussen de honderdvijftig en driehonderd naar het Sender-
kommando, voorts werden gevangenen ziek en naar de gaskamers gezonden,
en tenslotte vielen anderen ten offer aan 'spelletjes' van ss' ers en Oekraïners:
men bond hun broekspijpen van onderen dicht en liet een rat in hun kleding
los; wie zich dan bewoog, werd doodgeschoten. Wat voor kans had men
eigenlijk, levend uit deze hel te komen? Geen enkele. Was het dan niet
beter, een opstand te ontketenen, waardoor, al zouden stellig velen het leven
verliezen, sommigen misschien de nabije bossen zouden bereiken waarin
zich groepen partisanen schuil hielden? Een probleem was dat er onder de
gevangenen maar enkelen waren die geleerd hadden te schieten - dat men
zonder wapens en zonder munitie niets zou bereiken, was duidelijk: op alle
wachttorens die het kamp omgaven en op de hoge wachttoren in het midden
stonden overdag met geweren gewapende Oekraïners die met het afvuren
van één schot alle overige gewapenden konden alarmeren; des nachts was
Lager 1 waar alle Joodse gevangenen (behoudens het in Lager 3 geïsoleerde
Sonderleomniandoi sliepen, hermetisch afgesloten.
Alle getuigelussen sternmen in zoverre overeen dat de verdienste, een plan

voor een opstand bedacht te hebben dat niet van meet af aan uitzichtloos was,
aan twee Joden toekomt: de Poolse Jood Leibl Felhendler, die zoon was van
een rabbijn en voorzitter van de Joodse Raad was geweest in een klein
ghetto bij Lublin, en de Russische Jood Alexander Petcherski, officier van
het Rode Leger. Niet bekend is, wanneer Felhendler in Sobibor opgesloten
werd, maarvanPetcherski weten wij dat wèl: op 21 september '4-3. Petcherski
was in oktober '4-1 door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt, had zijn Joodse
afkomst kunnen verzwijgen, maar deze was in de zomer van '4-2, toen hij na
een poging te ontsnappen, gegrepen was, bij een medisch onderzoek ont-
dekt - hij was toen in Minsk in een Joods werkkamp opgesloten. Zeshonderd
Joden uit dat kamp werden op 21 september' 43 Sobibor binnengevoerd.
Vijfhonderdtwintig werden vergast, tachtig, onder wie Petcherski, in Lager 1

opgesloten. Petcherski sprak geen [iddisj maar een medegevangene uit
Minsk, die uit het ghetto van Warschau afkomstig was, trad als tolk voor
hem op. Die groep uit Minsk was het welke, aldus Chaïm Engel, 'een geheel
andere geest in het kamp bracht'": actiever, weerbaarder.

Felhendler en Petcherski stelden samen een plan op dat gebaseerd was op
het feit dat de gevangenen die werkzaam waren in Lager 2 (het kampgedeelte
met de barakken waar de kleding der vergasten nagezien, gesorteerd en ver-
pakt werd), elke dag om half vijf 's middags onder begeleiding van enkele

1Chaïm Engel, 16 okt. 1965.


